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“BİZİM İÇİN 
HAVA HOŞ" | 


Ankara daki siyasi çevreler, Demirel'in hiç bir girişimde bulunmayarak hükümetin yıpranmasını beklediğini söylüyorlar. 
Ülkenin en hayati konularında bile esas hedef olarak CHP'yi alıp "bekle-gör" politikası izleyen Demirel yakınlarına “bizim için hava hoş" diyor. Buda AP milletvekilleri arasında huzursuzluğa yol açıyor. 


= Á 


30 AP Milletvekilinin Demirel'e önerisi: 


e "Bütçe oylamasında bütün gücümüzle hükümeti 


ÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


düşürmeye çalışalım” 


e "Düşüremediğimiz takdirde, hayati konularda hükümete destek olalım” 


© "Olmazsa geniş tabanlı hükümet formülüne yanaşalım” 


"Hükümete karşı politikamıza açıklık getirelim 


© Demirel, “sabır ve itidal” tavsiye 


Ordusu, işgalcileri başkentte kuşattı, Bütün karayolları kesildi. Başkenti işgal eden Vietnamlılar zor durumda. 


Kamboçya'da gerilla savaşının bir aylık bilançosu: 


| 14 bin Vietnam askeri, 300 


danışman saf dışı edildi 


© Tayland, Vietnam'ın desteğindeki kukla hükümeti tanımayı reddetti 


BANGKOK 

Demokratik Kamboçya'nın Sesi Radyosu, Kamboçya'da süren savaşın bir dökümünü yaparak, 25 Aralıktan bu yana meydana gelen çarpışmalarda 14 bin Vietnam askerinin safdışı edildiğini açıkladı. Aynı dönemde 300 kadar Kus ve Kübalı danış- 
(Devamı sa.7, sü.7'de) 


g yi 4 


Demokratik Kamboçya'nın başkenti Pnom Pen'de sokaklarda dolaşan işgalci Vietnam askerleri. Ancak Kamboçya Devrimci Halk 


Rus ve Kübalı 


r is 


İşgalci Vietnam'a karşı sadece Devrimci Halk Ordusuna bağlı askerler de- 


gil, sivil halk da savaşıyor. 


MC döneminde işe alınan MHP yanlısı 


51 kişinin İşçi Bulma Kurumuna sahte 
evrakla girdikleri açıklandı 


© MC döneminde alınan bu kişilerin MHP yanlısı oldukları ve sahte evrak düzenleyenlerle birlikte Savcılığa verildiği belirtildi 


© Daha önce de sahte evrak düzenlemekten 40 kişinin işine 


son verilmiş, arkasından Bakanlık 


Müsteşarı Çetin Zilan’ ın evine patlayıcı madde atılmıştı 


Ankara inline Oo Cezaevine © Sü oln Pazariea silah e kek sokmaya ri Mi çalışan en al bir komando çimentoyla sıvanmış, ü- 


zerine de yoğurt doldurulmuştu. 
(Devamı Sa.7. Sü. 1'de) 


yakalandı 


ANKARA (ÖZEL) 

İş ve İşçi Bulma Kurumundan atılan 57 kişi nin kuruma MC döneminde sahte evrak düzenleyerek girdikleri açıklandı. Bu kişilerin işe bazı kamu kuruluşlarının personel yetkililerince alındıgı da belirtildi. İşe girenler ve sahte belgeyle işe alan yetkililer hakkında savcılığa başvurulduğu, suçlarının ağır olduğu, TCK 
146. maddeye girebile- 


(Devamı sa.7, sü.4'de) 


Homeyni'nin Paris'teki evinde, Başdanışmanı 


Dr.Yazdi ile g 


örüştük 


T 


W 


Çiğdem Kömürcüoğlu Paris'ten yazıyor 


Yarın AYDINLIK'ta 


ÇARŞAMBA 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ediyor 


Taşova 
Savcısı öldürüldü 


önceki gün de sağ eğilimli bir kişi öldürülmüştü 


AMASYA (ÖZEL) 

ja'ya bağlı Taş 

ova İlçesinde önceki ak şam saat 19.00'da baş layan olaylarda biri Cum huriyet £ sı olmak üzere iki kişi öldürüldü 
25 işyeri tahrip edildi 
ve TÖB-DER binası bom- 


(Devamı sa.7, sü,5'de) 


Ecevit Libya'dan döndü 


Libya'dan, daha çok petrol alacağız Türkiye-Libya Ortak 


Bahtiyar hükümeti de açıkladı 


Homeyni 


Lütfü Oflaz Bildirisinde, Afrika” ya 

30 kadar AP'li parlamenter ile bazı il başkanları LİLİ yapılan dış 

Genel Başkan Süleyman Demirel'e, ya hükümeti düşür- u un müdahalelere 

meyi, olmazsa belli konularda hükümeti desteklemeyi, karşi çıkıldı iş tabanlı bir hükümet ku- 


bu da gerçekleşmezse gen rulması için çaba harcamayı önerdiler. 

“Teşkilatın eğilimini yansıttıklarını" belirten öneri şkana AP teşkilatının daha fazla aya tahammülü olmadığını, bu du rumun teşkilatta sabırsızlığa yol açtığını bildirdiler 


sahipleri, Genel Ba muhalefette kal 


Wells Fargo 
Bankası ile yapılan anlaşma durduruldu 


ANKARA(ANKA) 
Amerikan Welis Fargo Bank'ın vereceği kredi karşısında Tarım Satış Kooperatifleri ürünlerinin rehin edilmesini ön gören anlaşma Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler tarafından durduruldu. 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Ziraat Bankası'na bir yazı göndererek, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ile “Rehin ve Güvenlik” Anlaşmasının imzalanmaması için talimat verdi. 
Ziraat Bankası ile birlikte Maliye Bakanlığına da gönderilen yazida anlaşmanın sakıncalı hükümler içerdiği kanısına «Devamı sa.7, sü.3'de) 


ge 
Carter'in raporu: 
/ 

Kıbrıs konusunda e ye . 
Türkiye'nin 

J tutumu yapici 
ANKARA (ÖZEL) 

ABD Başkanı Jimmy Carter Kongreye iki ayda bir sunduğu Kıbrıs'a ilişkin son raporunda, Türkiye'nin Kıbrıs'taki tutumunun yapıcı olduğunu bildirdi 

Carter raporunda, 
ABD, İngiltere ve Kana- da'nın Kıbrıs konusundaki ortak önerilerinin Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs tarafından olumlu karşılandığını da açıkladı. 

Carter, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs konusunda Kasım ayında aldığı kararı bütünüyle desteklediklerini söyledi. 
Güvenlik Konseyinin kararında,daha önce alınan kararların belirli bir zamen çerçevesinde uygulanması ve toplumlararası görüşmelerin başlaması öngörülüyordu. 

Carter toplumlararası görüşmeler konusunda Türk toplumunun tutu- 

(Devamı Sa. 7 Sü, 10'da) 


Avrupa Konseyine sunulan rapor: 


“Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmeler biran önce başlamalı” 


HABER MERKEZİ AvrupaKonseyi Danışma Meclisinin Strasbourg'daki toplantısı devam ediyor. Toplantıda Akdeniz'deki gelişmelerle ilgilibir rapor ele alınıyor. Raporun Kıbrıs'taki (Devamı Sa. 7 Sü, 10'da) 


HABER MERKEZİ 
Başbakan Ecevit Başkanlığındaki Türkiye Heyeti ile Libya Başbakanı Callud ı Başkanlığında - ki Libya Heyeti arasında, Trablus'ta yapılan resmi görüşmelere ilişkin ortak bildiri, dün Ankara'da ve Trablus'ta aynı anda yayınlandı Libya'ya yaptığı dört günlük resmi ziyareti ta- 
(Devamı sa.7, sü.7'de) 


İran'da 
@ iranda günlerdir süren gösterilere hemen hemen nüfusun dörtte birinin katıldığı bildiriliyor 


TAHRAN(AJANSLAR) 


İran Hükümetinin, dini lider Ayetullah Homeyni'yi İran'a getirecek Fransa Hava Yolları (Devamı Sa, 7 Sü. 10'da) 


Öneride şu seçenekle rin sıralandığı bildiriliyor 

o "Bütçe oylamasında bütün gücümüzle hüküme ti düşürmeye çalışalım." 

(Devamı sa.7, sü,4'de) 


TODAJE'deki odalarında dergi ve kitap bulundurdukları gerekçesiyle 5öğretim üyesi Sıkıyönetim tarafından gözaltına alındı 


@ Kütüphane memuru da kitap ve dergi bulundurmaktan gözaltında 


g Aroma sırasında kapılar ve kilitli çekmeceler kırıldı 


ANKARA(ÖZEL) 
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü dün sabah saat 10.45'de kalabalık asker ve polis topluluğu tarafından arandı 
Odalarında kitap ve dergi bulundurdukları ge- 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 


ETKO davaları 


Türkiye ve Orta Doğu Amme Idaresi Enstitüsü dün sabah hiç bir gerekçe gösteril Adana meksizin polis ve jandarma tarafından kapılar ve dolaplar kırılarak arandı. El m H konup götürülen yayınlar arasında ders kitaplarının da olduğu bildirildi. Fotoğraf- Sıkıyönetime 


ta arama yapılan kütüphanenin hali görülüyor. (Fotoğraf: AYDINLIK) 7 
yaj p: görülüy Fotoğraf DINLIK gidiyor ANKAR A(ÖZEL) 
Ankara Sıkıyönetim Mahke mesi dün yaptığı duruşmalarda ETKO adı verilen davaların yetkisizlik nedeniyle Adana (Devamı sa.7, sü.4'de) 


Deng Siao-ping onuruna verilen yemekte konuşan 


w Carter: 
"Güçlü bir 
Çin dünya 


HAKKINDA 
YETKİLİLER NE barışma | | vee — Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan 
Vekili Berkarda: Hastane 
1 © ABD Başkanı, personeli 
Í Deng'indavetini arasında ayrım kabul ederek yapılmamalıdır Pekin'i ziyaret y edeceğini açıkladı Bugün 4. sayfamızda 


Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping HABERİ 7. SAYFADA 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KONU: Pahalılığa karşı 


do Şevket üşenmemiş ve ile süslenmiş mektup ile b (ograflarını da göndermiş. 


“Pahalılığa karşı tedbirler tartışmanızı basıyorum. Erkekseniz benim mektubumu da yayınlarsınız. Ama sizde o yürek nerde? Silah karşısında fikrin aczi diye buna derim ben. Tartışmalarınızı okudum ama elime Aydınlık almış değilim. Aydınlık okumam. Amcamın oğlu okumuş da onun okuduğunu okumuşlar onlardan okumuşmuş. 
Ben de Yaşayar Okuyan'ın okuduğunu okudum da ordan biliyorum. Aydınlık okumam, okumaz, okumazlar. Okumam, okumaz, okutmazım. Ülkücü görüş okuyanı yaşatmaz. 

Şimdi gelelim cinayete (sadede demek istiyor herhalde). Bizim de kendi çapımızda dertlerimiz var elbette. 
Biz de pahalılıktan şikayetçiyiz. Bizim de canımız var. Derdimiz şu: O da silah ve mermi sıkıntısıdır. Çünkü neden? Oraya geleceğim. 

Biz ülkücüler eskiden beri silaha karşı bir yakınlık duymaktayızdır. 
En fazla değer verdiğimİZ şu üç şeydir. At, silah, tahrip kalıbı. Hem atalarımız fi tarihinde Tengri Dağlarına çıktıkları zaman sırtlarında sadak, sadak içre ok, ellerinde yay, bacakların- da pantolon, pantolon 


irlikte bir 
İşte mekt 


*** 
içre pala taşırlar idi. 
Böylece "Başbuğ Türdiyerekten 


keş” 
kırlar idi. 


Fakat Orta Asya'da kuraklık başgösterince atalarımız da dünyanın her bir yerine göç etmeye başladılar. Bu göç oklar şeklinde olmuştur. Yani onların göçleri bile okla gösterilmiştir. Onun için oku severiz. Şimdi ise tüfek icad edilmiş bulunuyor. Ancak eskiden ok, yay gibi silahlar bedava iken şimdi paraylandır. 
Hem de ateş pahası. 
Keleşinkofların yanına yaklaşılmıyor. Her türlü ateşli silahlar ve mermiler pahalı olduğu gibi bulunmuyor 

Bu mektubumda bu didikleyip, 


meseleleri: 
deşeleyip, 


istiyorum. Evvelemirde silah fiyatlarının denetlenmesi için aşağıdaki tedbirlerin acilen tatbik mevkiine sokulması lüzumlu ve elzemdir. 
SİLAH PAHALILIĞINI YARATAN SEBEP: 
EŞGÜDÜM 
Eşgüdüm silah meselesine tamamen Anayasayı çiğneyerek yaklaşmaktadır. Neden? Çünkü bir ülkücü, komonist öldürdüğü zaman buna hemen cinayet denmek- te ve ülküdaşımız adam öldürmekten dırılmaktadır. 


güçlü tedbir paketi 


Herkes şu ya da bu şekilde pahalılığın geniş alanı içerisine giriyor. Ancak herkes aynı meseleleri değil, kendi mesleği ya da sorunu ile ilgili öneriler getiriyor. Herkesin ayrı derdi ve ve ayrı tedbir paketi var. Örneğin bir seyyar sebze satıcısı ile ayakkabı tamircisinin sor. 
ayakkabı tamircisi sorunlarını 


ubu. 


unları farklı olabiliyor. Dolayısıyla bir sergilerken domates fiyatlarından, kabzımallar- dan değil benzol fiyatlarından, fabrikasyon ayakkabı imalatçılarından vs. sözediyor. Bazan çok farklı dertler ve önerilerle de karşılaşıyoruz. 

Bugün de olklukça farklı bir öneri mıza Bizim Şevket, Fuzuli de Komando Şevket imzası; 


paketi ile karşı karşıyayız Tartışmaları-Şevket adıyla katılan binbir kılıklı Şevkel bu kez yla orjinal dertler ve önerileri yansıtıyor. Komanmektubun kenarını çeşitli silahlarla, bıçak, satır vs. 
piyes çalışmasında çektirmiş olduğu fo- 


elinden (o alınmaktadır. 
Bu silah devlete yardımcı olmak için atalardan miras kalmış. Eşgüdüm neden üzerinde silah bulunan (o ülküdaşlarımızı tutuklattırıyor? Neden silah taşımaktan ceza verdittiriyor? Bu tamamen sakat bir uygulamadır. Devlete yardımcı olmak gibi siyasi bir gayesi olmayıp da ca- nın: korumak gibi tamamen kendi çıkarlarını düşünen vatan hainleri- nin elinde silah bulur- sa almalı. Anayasa komonizme karşıdır. Anayasa çiğnenmiş olunuyor. Bu kıssadan şu hisse çıkar: Silah taşımamız serbest olmalı. O halde Eşgüdüm kalksın, sıkıyönetim kalsın. Buraya nerden geldim? Silah taşımak zorlaşınca bulmak da zorlasıvor. 
Bulunmayan bir şey ise karaborsayı teşvik eder. Nihayet bunlar başımızdan geçiyor, bir Brovning için anasının nikahını isteyen tüccarlarla karşılaşmışımdır. 
SAHTE SİLAHLARA 
DİKKAT 

Bazı zamanlar ise hakiki Çekoslovak Vizor marka diye aldığımız tabancalar Karadeniz yapısı çıkıyor. Kalite kontrolü diye bir şey yok. Vurguncunun, sahtekarların karşısında köle gibiyiz. 

Derhal tanzim satış mağazaları açılmalı ve silah fiyatları kontrol edilmelidir. Gerçi biz kendi çapımızda tanzim satışları düzenliyoruz fakkat tanzim satış müdürümüz M.Ali Çeviker içeriye girdikten beri bu iş aksıyor. Mehmet Ali bırakılsın ucuz silah satılsın. Onun yokluğunu her an hissediyoruz. Bu yüzden Maraşta kimi ülküdaşlarımız Satir, bıçak kullanmak zorunda kaldılar. Bizi bu hallere sokan yetkililer utansın Ayıptır. 

Silahı bulsan bu seferde mermi bulamıyorsun. Bu da ayrı bir dert oluyor. Adama mermi sıkarken bitecek diye üzülüyorsun. Adamın işini bitirmek için en fazla üç mermi kullanmak zorundasın. Tabi bu da iyi nişancı olmayı gerektiriyor. Mermi sıkıntısını gidermek için de bakkallara ruhsat verilmeli ve mermi ucuzcana satılmalıdır. Ayrıca bu bakkallar sık sık kontrol edilip fiyat ve kalite kontrolü yapilmalıdır. Burda da sahtekarlık soz konusu. 
Geco marka diye alıyoruz yerli çıkıyor, patlamiyor. Tabii bu da ülküdaşlarımız üzerinde psikolojik bir etki yapıyor. Sırf bu yüzden birçok arkadaşımız epide pide oldular manyak manyak itiraflarda bulunuyorlar. 

Dinamit bulmakta o kadar güçlük çekmiyoruz. Bunu da ingaatlardan temin ediyoruz. Ancak dinamit fitilleri de çok pahalı. 
Tabii biz de kısa fitil kullanıyoruz. Bu da elimizde patlamalara yol açıyor. Fitili pahalı satanların bumundan fitil fitil getireceğiz, fitillerini keseceğiz. 

Komando Şevket 
*** 
Resim ve Yazı Erkan Yücel, 


İran'ı ve Homeyni'yi anlamak (2) 


GARIE TKP yandaşlarından başka, meseleyi daha "bilimsel sosyalistçe" değerlendirenler de var ülkemizde. 
Gerçekleri, gerçek bir medrese mollası kabalı-Zıyla tersyüz etmeye çalışanlar da var. Onlar da İran halkının mücadelesine gölge düşürmeye, 
, Rusya'nın gerici faaliyetlerini gizlemeye ve İran'a doğrudan müdahale ortamını yaratmaya nasıl da çaba harcıyorlar! 
TİP Başkanı Bayan Boran şunları yazıyor: "Önplanda ve güçlü olan, dinsel hareket ve lideridir. 
Homeyni'nin, kurulacağını ve kendisinin de başkan olacağını söylediği 'İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik ve politik içeriği ne olacak? Dinsel temellere oturtulmak istenen bir sistem, 20. yüzyılın sonlarında bir toplumun sorunlarına çözüm getirebilir, yaşamsal gereksinimlerini karşılayabilir mi? Şimdi dinsel hareket ve liderlik çeşitli toplumsal güçlerin en dinamik ve etkini gibi görünsede İran'ın iç güç dengeleri İslami bir devlet rejiminin kurulmasına ve tutunmasına elverişli mi?" 

Bayan Boran, İran'ın gündemindeki meselenin "bir askeri darbe olup olmayacağı" ve bu darbenin "bir iç savaşa" yol açabileceği (o noktasında düğümlendiğini  belirterek, şu kesin yargıya variyor: "Hasılı, Şah'ın gidişi o İran'daki politik sorunun çözümünü getirmekten, hatta çözümünü başlatmaktan henüz uzaktır." 

Gördünüz mü "bilim- 


K.MARAŞ 
Yürükselim Mahallesinden 


İsmail Demirci: 


Dünya Çocuk 
Yılına kanla 


girdik, böyle mi 


çıkacağız? 


1979 Dünya Çocuk Yılı deyip 
geçiyorlar. Bu yıl çocuk yılı değil denirse şaşmam. Çocuk yılı geldi, neden yıllarca ezilmiş, sömürülmüş, 


şoçuklarla ilgilenilmiyor? 


geri bırakılıyor? Bunları cevaplayınız. Onların da insanca yaşamaya hakları vardır. Onlar da bu toprağın sahipleridir. Yarın bu vatanı onlar vönetecekler. Bu çocuklar büyüyünce bu ülkeye nasıl hizmet versinler? 


Yıllardır vuran vurana , vurulan vurulanadır. Bunun sonu ne olacak? 
Çocuğunu büyüten okula gönderi- . 
yor bir sanat sahibi olsun diye. Mutlu bir yaşam görsün diye. Ama onların bu umutları hep sönüyor. 


Faşistler halkı gruplara bölmüştür. Her yıla mutlu girmek isteyen halkın umutlarını yok etmişlerdir. 
Okulda, sokakta iş yerinde olsun can güvenliği yoktur. Yıllardır ağalar işçileri ezmişlerdir. Hükümetler gelmiş, hükümetler gitmiş, 


birbirine benzemiştir. 


Türkiye'de çocuklar dahi zengin, fakir olarak iki sınıfa ayrılmıştır. Bu 


da Türkiye toplumunu geri ran bir sorundur. 


Devleti yönetenlere soruyoruz: 


1-Yıllardır ezilen halkı ezenden, 


niye hesap sorulmuyor? 


2-Faşizmin kaynakları belli olduğu halde neden hesap sorulmu- 


yor? 


3-1979 Çocuk yılına, böyle gir- 


dik, böyle mi çıkacağız? 


HALKIN SESİ 


İktisatçı-Gazeteci 


Taylan Erten 


sel sosyalist amacı? 


tahlili ve 


Pusulayı, Kremlin'deki yeni çar Brejnev'in bulunduğu noktaya göre ayarlarsan, onun ağzını açıp konuşmasına bile gerek kalmaz. Ayrıca, ABD Başkanı Carter'ı da büyük bir zahmetten kurtarmış olursun. 


Bu sinsi öfke nereden geliyor? Buna Homeynı” nin sözleriyle cevap verelim: “ABD'ye karşı mücadele eden İran halkı, Rusya'ya karşı da direnmesini bilir. "Rusya'nın İran'daki mücadeleye müdahale ihtimalini içeren bir soruya verdiği cevap bu Homeyni'nin. Kararli ve kesin. Çünkü temsil ettiği milyonlarca İran halkının temel isteminin bağımsızlık olduğunu biliyor. Ve işte, Moskova yanlısı TUDEH partisi ve Moskova ile | ilişkiler konusundaki tutumu da şöyle: “Böyle temaslarımız olmadı ve hiçbir zaman olmayacak. Ne Doğulu, ne Batılı, ülkelerin yanında yer almayacak, bağlantısız bir ülke olacağız. Bize karşı dost-Ça bir tutum benimseyecek tüm ülkelerle dostça ilişkiler sürdüreceğiz. İsteyen ve halkların yararına kullanan" her “ülkeye petrol satacağız..." Bayan Boran'ın çok iyi bilip de, bilmezden geldiği sorunun cevabı bu. İran' 


Er) 


DENİZLİ 


Neden 


hepsi 


bıraktı- 


DIKKAT, ayi ardan 
Yi 


L f 


in yeni dönemde ekonomik ve politik "içeri- i", Homeyni'nin özetlediğimiz açıklamalarında yeteri kadar belirgin: Bağımsızlık, bloksuzluk, demokrasi, ulusal kaynaklara sahip çıkmak ve hürriyet... Homeyni bu ilkeleri dile getiriyor. 
Bayan Boran da buna öfkeleniyor. Tıpkı Hürriyet gazetesi yazarı Bay Oktay Ekşi gibi, o da, dinci gerici demagojisine sarılmak gereğini duyuyor. Çünkü, biri ABD efsanesinin hayranı, diğeri ipliği pazara çıkmış Moskova usulü "sosyalist sistemin"... Ve Bayan Boran üstü kapalı olarak bir de tehdit savuruyor: İran'ın "iç güç dengelerinin” halkın istediği devleti kurmaya izin o vermeyebileceğini ifade ediyor. “İç güç dengesi" dediği, TUDEH in girişebileceği çeşitli entrika 
Rusya'nın tahrik ve desteğiyle tezgahlanacak bir içsavaş ve belki bir askeri darbe de Bayan Boran'ın gemleyemediği özlemleri arasındadır. Böylece, milyonlarca İranlının desteğini kazanmış ve önderli- ge layık görülmüş Homeyni'nin, siyasi ve ekonomik çerçevesini yukarıda özetlediğimiz yeni devlet anlayışı yerine, Srejnev'in kapkara gölge- si bir kabus gibi İran üzerine kolayca çökebilecek- 


JÀ iy 


UN AL 


EYİ 


Türkçü İnlikam Mangasının Çivril Lisesine yazdı, iğit Bilek lise öğretmenleridir 


ve komplolardır. 


tir. Umut budur İşte re vizyonizmin bu gerici u mutlarının kırılması ve iki süper devlete karşı milli bağımsızlık, gerçek bir demokrasi, kendi kaderini tayin, bağımsız ve güçlü bir ekonominin ınşası uğruna her mücade le günümüzde ilerici ve devrimci olmanın temel ölçütüdür. Böyle bir so mut gelişme içinde yerini kararlılık ve cesaretle alan molla, imam, hoca: Yani sosyal ve sınıfsal kimliği ne olursa olsun her adam da ilericidir, devrimcidir. İran'da ges rek hareket, gerekse önderlik bugün bu niteliği taşımaktadır. 


Ne ki; İran halkını bu mücadelesinde desteklemek, onun cephesini güçlendirmek devrimci görevi yerine, hareketi "dinci muhalefet”, "layik muha lefet” şeklinde ayırmak, askeri darbeye bel bağlamak, ABD emperyalizmine sırf Rusya'yı gözler- den irak tutmak amacıyla saldırmak görevini benim seyenler ise, hor gördükleri o "dinci molla" ların ellerine su bile dökemezler. İran'da, halk kitleleri- nin bir parçası olarak 


mollalar ve öteki din adamları yurtseverlik sı- 


navından yüzakıyla çıkmaktadırlar. Ama, Brejnev tekkesinin mollaları her durumda olduğu gibi, bu meselede de yaya kalmışlardır. 


Mu ğ 


RKG Ù ri AN MEMEDE ; ESAP SORACAK 


Mücadelenin kaderi 


kitlelerin elinde UŞKUSUZ İran halkı daha işin başındadır, Monarşik despotluğun eli kanlı ve gerici cihazını tümüyle parçalamak, tasfiye eti ;ck ve hemen demokrasinin ve ekonominin inşasına yönelebilmek için mücadelenin baş meselesi; iki süper devletten ABD'yi kapidan kovarken, Rusya" nın bacadan girmesine karşı kesin ve kararlı bir tutumu her adımda sağlamlaştırarak sürdürmekur 

İçeride "Şah" diktatörlüğünün payandaları, ordudan hükümete kadar henüz dizlerinin üzerinde de olsa, tecrit edilmiş de bulunsalar, her an bir maceraya atılacak kadar gözleri dönmüş halde beklemektedirler, Rusya tüm melanetiyle ülkeye el atmak üzere tetiktedir. 
TUDEH'in propagandası şimdi, Şii-Sünni çatışmasını körüklemeye yönelmiştir. “Şeytan Partisi”, taraftarlarını gizlice silahlandırmaktadır Sosyalemperyalistlerin devşirdi- gi "Azeri" tümenleri İran sınırına yığılmakta ve bir saldırı hazırlığı olmak üzere sinir köyleri boşaltmaktadır. 

Bu durumda, halk kitlelerinin en geniş mücadele cephesi içindeki birliğinin her zamankinden daha sıkı biçimde sağlanması, kitlelerin uyanıklıgının bilenmesi özel bir önem kazanmıştır. Homeyni tarafından defalarca tekrarlanmış amaçların gerçekleştirilmesinin biricik gücü ve güvencesi Badur BİTTİ 


ğı mahkeme ilanı, Halil Ünal, Hüseyin Zorbaz ve 


Çivril Cumhuriyet Savcısının 


ve İçişleri Bakanının dikkatine 


“yargılayacakmış” 


Çivril'de MHP yanlısı gruplar imzalarinı atarak öğretmen we öğrencileri tehdit ediyorlar. 

Faşistler, 18.1.1979 günü Çivril Halk Birliği, TÖB-DER veÇivril Lisesi duvarlarına ve çeşitli evlerin duvarlarına da halkı tahrik edici sloganlar yazdılar. Liseye yazdıkları Çivril Lisesi retmenlerinden Halil Ünal, Hüseyin Zorbaz ve Eryiğit Bilek'inisimleriniyazarak bu öğretmen- 


ül, 


Ei 


MHP'lilerin Çivril Halk Birliği'nin kapısına yazdı 


rulacağı belirtiliyor. 


öğ- 


Sat. ye 


kları yazı, 


Türkçü İntikam Mangası, üç öğretmeni 


lerden Türkçü İntikam Mahkemesinde hesap so- 


MHP binası kapısında da Çivril Halk Birliği kastedilerek "Katil ÇHB", 1979 komünizmle mücadele yılı olacak" ve "MHP'nin kapısına yazı yazmayın " sloganları yazıldı. Acaba ilgililer bu yazıları gördüler mi? 


BİR OKUYUCU 


Çıladır 
Kamboçya halkı bizi dinliyor! 


Kamboçya'nın Vietnam tarafından istila edilmesi! 

Dahası var: 

Bu açık istila karşısında dürüst, namuslu bellediğimiz birçok kalemin susması yada olayı olağan" karşılamaları! 

Daha daha, Marksistlik savındaki birçok grubun, “hareket"in, vb. Kamboçya halkının uğradığı haksızlık karşısında eveleyip-gevelemeleri, istiladan yana tavır koymaları! . . 

Akla hemen şöyle bir soru geliyor: 

Marksizm-Leninizmde bağımsız bir ülkenin istilasını meşrulaştırabilecek nitelikte tek satır var mıdır? 

Üstelik bu ülke, ulusal bağımsızlığını, ABD emperyalizmine karşı tam beş yıl sürdürdüğü silahlı mücadele ile elde etmiş ve bu uğurda bir milyon evladını yitirmiş bir ülke ise? 

Üstelik bu ülke, sosyalizm yolunda yürüyen Kamboçya ise?... 

Marksizm-Leninizmde, bağımsız bir ülkenin istilasını meşru gösterecek nitelikte tek satır yoktur ve olamaz. 

Bu gerçek karşısında Kamboçya'nın istilasını direkt yada dolaylı yollardan onaylayan “marksistler"i, Marksizmin neresine koymak gerekir? 

Mümkündür ki, bu "soru''nun aslında “çok katı” bir değerlendirmeyi içerdiği ileri sürülecektir. Sözgelimi Vietnam halkının yiğit geçmişinden, “proleter enternasyonalizmi "nden ve hatta (kör kör parmağım gözüne örneği de olsa) ''Kamboçya'ya Vietnam birliklerinin girmediği"'nden sözedilecektir; nitekim edilmektedir de. 

Bu sonuncusuna "yalan" Çünkü mal meydandadır! 

“Proleter enternasyonalizmi" demagojisine gelince. .. Marksizmin olmadığı yerde "proleter enternasyonalizmi olabilir mi? 

Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırısı, Vietnam halkının yiğit geçmişi ile de yumuşatılamaz. 
Vietnam halkı yine yiğittir, Vietnam halkı ile Kamboçya halkı arasında hiç bir anlaşmazlık yoktur. Vietnam ve Kamboçya halkları kardeştir. Tıpkı bütün dünya halkları gibi... Vietnam halkının bugünkü talihsizliği, Sovyetler Birliği'nin hegemonyacı siyasetine boyun eğen militarist bir kliği sırtında taşıyor olmasıdır. 
Ama ben inanıyorum ki, yiğit Vietnam halkı, kardeş bir ülkeyi istila eden yönetici kliğe ve onun efendilerine sonuna kadar "evet" demeyecektir. Çünkü Vietnam halkı, istilaya uğrayan topraklarda yaşamanın ne demek olduğunu iyi bilir! 


bile denilemez. 


Kamboçya halkına gelince; onun eli silahının kabzasında zaten... Ama bugün, ama yarın, çifte kavrulmuş kukla Samrin kliği, halkına ihanet etmenin ne demeye geldiğini mutlaka görecektir. 

Yazımızı bitirirken, Kamboçya'nın işgali karşısında seslerini çıkarmayan ilerici aydınlarımıza da bir çift söz söylemek istiyoruz: 

— Kendinizi hâlâ Mustafa Kemal'in evlatları sayıyor musunuz? 

Cevabınız "evet" ise, Kamboçya'nın halen işgal altında olduğunu unutmayın lütfen! Bir de şunu: 

Kamboçya halkı bizi dinliyor!. . 


Defterdarlıkta baskı ve hakaret görüyoruz 


On seneden beri Istanbul Deftardarlığında müstah dem olarak çalışmaktayım. Yaşama koşullarının ağırlığı yetmiyormuş gibi bir de çalıştığımız yerde zorluklarla, baskılarla.ve hakaretlerle karşılaşıyoruz. Bize işimizin dışında bir sürü angarya iş yaptırılıyor. Hatta müdürler evlerinin temizliğini bile bize yaptırıyor. 

Başımızdaki odacıbaşı da müdürlerden cesaret alarak aramızda ayrıcalık yaratmaya çalışıyor ve her işi bize yaptırıyor. Yorulduğumuz zaman bir dakika bile dinlenemiyoruz. Hemen azarlayıp hakaret etmeye başlıyor. 

Karşı çıktığımızda ise "size buradan ekmek yedirmem" diye tehdit edivor. 

Bu durumdan şikayetçiyiz ama kime dert anlata- 


cağız ? İstanbul ir ik mdan Nazik Akman 


SOLDAN SAĞA: 1-Ka nuni Sultan Süleyman'ın Fransa ile imzaladığı, son radan Osmanlı İmparator luğunu büyük zorluklar altina sokan anlaşmalar, 2- Açık - Bir şeye biçilen değer, 3- Osmanlı İmparatorluğu devrinde yaşamış ünlü bir denizci - Tersi pişmemiş, 4- Eski dilde o - Bir alet - Bir harfin okunuşu. 
5- Yas Tropikal denizlerde mercanların birikmesinden oluşan adacık, 6- Bir taşıt aracı - Tahıl yığını - Tersi İş panva'da Yaşayan BASK millivelinin haklarını savunan örgüt, 7- Bir isim - Bir müzik aleti, 8- Kanıksamıs - Caka. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 — Otomobillerin motor bölümünü örten kapak. 2—Yunan mitoloiisinde bir kahraman 3—Ulu, ermiş kişi, usta-Anlam, Kavram 4—Gebe, hamile. 5—Topun makine bölümünü ve topçuları korumak için yapılmış zırhlı kula Çalısma © -Herhangi bir enerjiyi elektrik enerjisine çeviren avyı. 7 —Fizikte hareket halinde bulunan bir şeyin zamana oranı. 8—Diş etinin mikrop kapması sonucu meydana gelen yara-Büyük metal zil. 9—Canlılar için temel bir ihtiyaç maddesi-Bir nota, 10—Temel bir viyecek maddesi-Tıkaç. 11—Tersi İtalya'da bir şehir. 12 Görgülü, bilgili kişi. 
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DANİMARKA 
İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ: 


“Doğu Avrupa ajanları 


Kuzeydeki faaliyetleri için Kopenhag’ 
merkez seçtiler” 


DIŞ HABERLER 


SERVİSİ 
Danimarka İstihbarat örgütü, Doğu Avrupalı 


ajanların Kuzey ülkelerin de yürüttükleri casusluk faaliyetleri için merkez olarak Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı seçtiklerini açıkladı 


Bir süre önce Kopenhag'da yakalanan iki Do ğu Alman ajanı ile ilgili olarak da bilgi verilen söz konusu açıklamada, bu ajanların, Norveç ve İsveç'teki Doğu Avrupa ajanlarıyla da ilişkileri olduğu belirtildi. Ajan lar Kopenhag'daki Doğu Almanya (Büyükelçiliği ile de sürekli temas halin - de bulunuyorlardı 


Danimarka İstihbarat Örgütü'nün yaptığı açık lamaya göre, Doğu Al man ajanları özellikle Danimarka'nın savunması ve NATO ile ilişkileri konusunda bilgi toplu yorlardı. Ajanlar, bu bilgileri, akşam üzerleri trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir araba içinden telsizle Doğu Al manya'ya ulaştırıyorlardı. Danimarka güvenlik görevlileri bir süre sonra bu telsiz konuşmalarını tespit etmiş, ancak yoğun trafik nedeniyle konuşmaların hangi ara badan yapıldığını anla yamamışlardı 


Danimarka İstihbarat Örgütünün verdiği bilgile- 


re gore, yakalanan Doğu Alman ajanının Danimarkal nişanlısı dışişleri Bakanlığı Enerji Dairesin - de çalışıyordu. Doğu Al man ajanın nişanlısı, çalıştığı yerden gizli olarak çaldığı bazı önemli belgeleri ayakkabısının içinde saklayarak dışarı çıkarıyordu 

Danimarka basınında günün konusu olan casusluk olayının, kamuoyunda büyük tepki uyandırdığı bildiriliyor 


BİR BELGE 


Muhammet Nur Taraki 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 

27 Nisan 1978'de Sovyet desteğinde bir darbe ile iktidara gelen Taraki' nin ancak Başkent Kabul'u tam bir denetim altında tutabildiği ve ülkenin geri kalan kesimle rinde hükümete karşı direnişin gittikçe büyüdüğü bildiriliyor. Yabancı gazete muhabirleri, Taraki' nin kendini halka kabul ettiremediğini ve hükümetini (omesrulaştırama- 


İran ordusu acz içinde 


©/Haikın eline geçen "çok gizli" damgalı belgede, ordunun 


güçsüzlüğünü gizlemek için düzmece bir tören yapılması isteniyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Aşağıdaki resmi direktif, 27 Aralık 1978 günü Tahran'da 'yapılan bir gösteri sırasında, halkın kontrolüne geçen bir askeri jipte ele geçirildi Kapalı zarfın o üzerinde "ÇOK GİZL Çok, acele ele alınsın General Mensuri, mektubu şah sen açınız''yazılı olan mektup - direktifin içeriği Şah'ın ordusunun içine düşlüğü aczi yansıtması ve bu durumdan kurtulmak için yapılan sah le karlık ları açığa çıkarması bakımından ilgi çekici 


"No: 50/750 

“Bugünlerde, askerlerin kışlalardan kaç lığı yo lundaki söylentiler halk arasında iyice yaygınlaş mış bulunuyor. Televizyonda yayınlanan ve genç 


"Bugün örgütlenen toplumsal devinim içinde, yüzyıllardan beri görülen kadınların siyasal eylemi doruğa çıkmıştır. Böyle bir devinimin 


kadın haklarına karşı olması düşünülemez" 


Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.HALUK GERGER: 


"İran'daki dinci muhalefet ilericidir” 


©İran olaylarında ilericilik ve gericilik gibi kavramlar, bazen belki cehaletten, çok kez ise arıniyetten bilinçli olarak çarpıtılmıştır 


yayınlıyoruz 


Iran direnişi ve özellikle dinci muhalefet Batıda genellikle gerici bir akım olarak gösterilmiştir. Batı dünyası kendisinin İran ü- 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Haluk Gerger, TRT nin 29 Ocak tarihli “Olayların İçin den” programında, İran'daki dini mu halefeti inceleyen bir konuşma yaptı Gerger'in bu konuşmasını kısaltarak 


dayanmaktadır. Baskı ve sömürüye karşı dinci muhalefet daha bu vüzviliri başında anayasal hareketi başlatmıştır ve haşarı- ya ulaştırmıştır. Bunun ötesinde Homey ni nin eylemleri eskilere dayanmaktadır. Or neğin, Homeyni'nin Feyiz Medresesi daha Şah'ın babası tarafından kapatılmıştır kı. 
o zamanlar Şah'ın modernleşme hareket leri voktu. Sah tahtta değildi zaten 


ŞAH IRAN KADININA BASKI Vi SÖMÜRÜDEN BASKA $ 
BİR SEY VERMEDİ 


zerindeki sömürüsüne son vermeyi amaçla- 


yan dinci muhalefetin doğal olarak karşısındadır. Dolayısı ile Batı dinci muhalefeti kötülemek için gerici damgasını vurmuştur. 


Batının bu tavrını kabullenmek ise, maalesef ülkemiz aydınının, tarihsel yanılgısının bir devamıdır. Bu gericilik iddiası kesinlikle yanlıştır. İran olaylarında ilericilik ve gericilik gibi kavramlar, bazan belki cehaletten çok kez ise art niyetten bilinçli olarak karıştırılmıştır, o çarpıtılmıştır. Örneğin, dinci muhalefetin Şah'ın modernleşme girişimlerine ve özellikle kadınlara toplumsal haklar tanımak istemesine, bir karşı tepki olduğu savı ileri sürülmüştür. Her şey- den önce şunu saptamak gerekir: Bu günkü muhalefet son yıllardaki gelişmelere hir tepki değildir. Bunun kökleri çok eskilere 


Şimdi şunu da saptamak gerekir: Sah. 
İran halkına olduğu gibı, İran kadınına da baskı ve sömürüden başka bir sey verme miştir. Örneğin, Iranın geleneksel ıhracat metası olan meşhur İran halısını dokuyan kadınlara ne vermiştir Şah” İranlı kadınların çok büyük bir bölümünü, gercekte çok güç bir iş olan, bir ömür törpüsü olan halı dokumacılığına malıkum etmiştir. Belki çok küçük bir azınlığına, İran halkının ürettiklerini yağmalama hakkı vermiştir ama, büyük bir bölümüne aslında hiç bir şey vermemiştir, İran Şah'ı. Şunu unutmamak gerekir; bugün örgütlenen toplumsal devinim içinde, yüzyıllardan beri görülen kadınların siyasal eylemi doruğa çıkmıştr. Röyle bir devinimin kadın haklarına karşı olması düşünülemez. Nitekim Homey- 


leri askerlik hizmetine davet eden çağrılar, halkta, orduda yeteri kadar askerin bulunmadığı ve genç lerin askerlik yapmaktan kaçındıkları şeklinde bir izlenim yaratmışlır 


"Bu durumu göz önünde tutarak; 

“Bir tören düzenlemenizi ve törene televizyon kameramanlarını da çağırmanız ımız bir kaç kişi, bu törende gönüllü olarak hizmet etmeye hazır olduklarını ilan elmelidirler, askere ihtiyaç olmadığın ve gerekirse onları daha sonra Cağıracaklarını söyle melidir. 

“Bu tören, televizyon aracılığıyla, İran çapında gösterilmelidir." i 


istiyoruz. Bulaca ehinşah ordusuna 


Buna karşılık, bir subay da, şimdilik 


nı de, uzun yıllardır kadınlara oy hakkı verilmesini devamlı olarak savunmuştur. 
Dinci muhalefet olsa olsa ulusal değerlerin vozlaşmasının, ahlaki çöküntü ve sömürünün hem nedeni hem aleti olan kadınların karşısındadır ki, bunlar da ilerici değildir zaten. İran halkının çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadırlar. 


İLERICİLİK İÇİ BOŞ BİR KAVRAM DEĞİLDİR 


Şimdi ilericilik içi boş bir kavram değildır. Ölçütleri vardır ilericiliğin. İlerici olmak için despotluğa karşı olmak, özgürlük ve demokrasi yandaşı olmak gerekir. Bu acıdan bakıldığında İran'daki dinci muhalefet ilericidir. Bunun yanında ilerici olmak için sömürüye karşı olmak gerekir, eşitlikçi olmak gerekir. Toplumsal adaletten yana olmak gerekir. Emperyalizme karşı olmak, bağımsızlıkçı olmak gerekir. Bu açılardan da bakıldığında görülecektir ki, İran'daki dinci muhalefet ilerici bir devrimdir 


Son olarak şunu söyleyebilirim İran' daki dinci muhalefet gerek öznel istekleri, ve tabii ondan daha da önemlisi, nesnel işlevleri açısından dünya özgürlük tarihinde örnek ve çok görkemli bir devinimdir. 


Taraki yalnızca başkente tam olarak hakim 


© Darbenin, Taraki' yi rakiplerine karşı güçlendirmeyi amaçladığı ileri sürüldü 

© 1979 sonunda yeni bir askeri darbenin beklendiği bildiriliyor 


dığını belirtiyorlar. Taraki'nin kendisini 1920" lerin reformcu krah Amanullah'ın takipçisi olarak göstermesi de Afgan halkını inandırma- 


dığı bildiriliyor. 


Ülkenin kuzey kesimlerindeki direnişin, bütün ülke çapında yayılabileceğine işaret eden Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin muhabiri, 1979 sonunda yeni bir askeri darbenin beklendiğini ileri sürüyor. 


Öte yandan gene aynı kaynaklar Afganistan'da en güçlü adamın Taraki' den ziyade Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hafizullah Amin' in olduğunu ve Amin' 
in gizli polise, Kabul daki gamizonu ten subaylara ve üç hava üssüne dayandığını söylüyorlar 


Buna karşılık, diğer eyaletlerdeki garnizon komutanlarının şimdilik tarafsız kaldıkları ve olayların gelişimi bekle dikleri belirtilmekte Gözlemciler, Moskova' nın Amin'i desteklediği ne dair şimdiye kadar herhangi bir işaretin gö rülmediği o görüşündeler Öte yandan Amin'in Af ganistan'da şimdiye ka dar görülmedik siyasi baskı ve işkence uyguladığı ve bu nedenle ülkede korku've rejime muhale- 


fetin arttığı bildiriliyor Gözlemciler, Taraki' nin söz verdiği reform 


ların birer palavra çıktı 


ğını belirtiyorlar, Muhte mel bir askeri darbenin ise, Taraki'yi güçlendir 


meye ve Amin ve arka daşlarını tasfiye etmeye yönelik olacağı ileri sürülmekte. Ayrıca Afganlı köylülerin ve Müslüman ların bu yaz boyunca si lahlanmayı ve örgütlenmeyi sürdüreceklerini kışa doğru ise silahlı mücadelenin bütün ülkeyi sarmasının beklendiği bil- 


—e 
Tedhişçilikle mücadele 


görüşmeleri 
` sürüyor 


CENEVRE 
(AJANSLAR) 


Tedhişçilikle etkili mücadele yürütmek amacıyla Cenevre'de başlatılan görüşmeler sürüyor 


34 ülkenin hukukçula- , 


rının görüşmeler sırasında ele alınan konulardan biri de "rehine" alınmasının yasaklanması. Ve bu konuda bir anlaşma imzalanması. Ancak bu konuda Batılı ülkelerle, özellikle Cezayir ve Libya arasında şimdiye kadar bir görüş birliğine varılamadı 


Cezayir ve Libya temsilcileri, ulusal kurtuluş hareketlerinin, "rehine" alınmasını yasaklayan anlaşma İapsamının dışında tutulmasını istiyorlar. 


Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçen yıl, "gerçek ulusal kurtuluş hareketleri" ile "tedhiş örgütleri" arasında bir ayrım yapılma- 


sı gerektiğini kabul etmişti. Cezayir ve Libya, “rehineler” Oo konusunda 


izledikleri tutumu Birleşmiş Milletler'in bu kararına dayandırıyorlar 


Fransa ve diğer bazı ülkeler ise, böyle bir tu tumun, ulusal kurtuluş hareketlerini uluslararası anlaşmaların dışında tutmak anlamına geleceğini ve bu hareketleri yürüten örgütlere "rehine" alma hakkını tanıyacağına dikkat çekiyorlar 


AFGANİSTAN'DA HÜKÜMET ZOR DURUMDA 


PAPA 

JEAN PAUL, 
MEKSİKA'DA 
BÜYÜK TOPRAK SAHİPLERİNİ 


Papa ll. Jean Paul 


PCP(ML)-TİKP 
Ortak Bildirisi yayınlandı 


"SOSYAL-EMPERYALİZMİN SALDIRILARINA KARARLILIKLA GÖĞÜS GEREN KAHRAMAN 

KAMBOÇYA HALKINI 


ÇOŞKUYLA SELAMLIYORUZ" 


“PCP (ML) ve TİKP, Vietnam yöneticilerinin Demokratik Kamboçya'ya karşı sosyalizmi boğmak için giriştikleri saldırıyı şiddetle kınarlar, Partilerimiz, bağımsızlık ve devrimi savunmak için sosyalemperyalizmin saldırılarına kararlılıkla göğüs geren kahraman Kam- 


boçya halkını coşkuyla selamlar." 


ANKARA (ÖZEL) 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Basın Bürosu yaptığı bir açıklamada, TİKP ile Portekiz Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Merkez Komiteleri seviyesinde ikili görüşmelerden sonra bir orlak bildiri yayınladıklarını bildirdi. Aşağıda 


iki parlinin ortak bildirisini yayınlıyoruz 


Portekiz Komünist Partisi (Mark sis-Leninist) ile Türkiye İşçi Köylü Partisinin ortak bildirisi 

Portekiz Komünist Partisi (Mark sist-Leninist) ile Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komiteleri arasındaki görüşmeler Türkiye'de yapıldı 

Her iki partinin ilişkileri. bilimsel sosyalizmin, proleter enlernasyona lizmin ilkelerini savunma, iki parti nin birbirini desteklemesi ve bağım sızlıklarına saygı temeline dayanır. 

İki parti, Türkiye ye,Bortekiz halk larının ve bülün dünya halklariniin iki süper devlete, özelliklede Rüssosyal emperyalizminin hegemonyacıliğma kazandıkları ilerleme ve başarıları devrimci bir ruhla selamlarlar. Özellikle 1978 yılının sonlarında meydana gelen gelişmeler, Moskova re vizyonistlerini daha da tecrit elmiş ve onların savaş planlarına ağır dar beler indirmiştir. Öte yandan AED emperyalizminin gerilemesi de devam etmektedir. 

Her şey iki süper devlet arasında bir savaş çıkacağını göstermektedir. 
Savaşın esas kaynağı genel bir saldırı içinde bulunan Rus sosyal-emperya lizmidir i 

SSCB ile ABD arasındaki rekabe tin odak noktâsı, Güney kanadında Portekiz ve Türkiye'nin yer aldığı Avrupa'dır. Avrupa, Yeni Çarların en çok arzuladıkları bölgedir ve Avrupa ülkelerinin bağımsızlığı için esas teh like Yeni Çarlardan gelmektedir. İki parti, Avrupa'nın birliği için sarfedilen çabaları ile üçüncü ve İkinci Dün yanın halkları ve ülkelerinin hegemonyacılığa karşı mücadelesini des tekler. Savaşın ertelenmesi, yurt sever ve demokratik güçlerin birleş tirilip geliştirilmesi için zaman kaza nılması ancak böyle sağlanabilir 


PCP (M-L) ve TİKP, iki süper dev letin hegemonyacılığına ve özellikle Rus sosyalemperyalizmine karşı ge niş bir dünya birleşik cephesinin ku rulması icin mücadele ederler. Dev- 


rimciler, birleşilebilecek bütün güçlerle birleşmeli ve milli bağımsızlık için en ön safta mücadele etmelidir ler 

Partilerimiz günümüzün en büyük devrimcisi Mao Zedung'un bilimsel sosyalizme yaptığı katkılara büyük değer veririer. Mao Zedung'un Üç Dünya Teorisi uluslararası proletarya- nın sınıf çizgisidir ve bize izlenecek stratejiyi göstermektedir. 

Başında Sovyet yönetici kliği bulunan modern revizyonizme karşı mücadele, dünya devrimci hareketini birleştiren teme ldir 

Herżiki parti Arnavutluk yöneticilerinin bugün modern revizyonizmin safında yer aldıklarını ve sosyal-emperyalist karşı-devrime hizmet ettiklerini tespit etmekte ve onları mahkum etmektedir. Her iki parti Rus sosyal-emperyalizminin Portekiz ve Türkiye'deki beşinci kolları olan A. Cunhal ve İ Bilen revizyonist kliklerine karşı birbirlerini desteklemektedir. TİKP Portekiz yurtsever güçlerinin insiyatifiyle toplanan "Rus emperyalist tehdidi üzerine Lizbon Konferans"'iını destekler. 

PCP (M-L) ve TİKP Vietnam yöneticilerinin Demokratik Kamboçya ya karşı sosyalizmi boğmak için giriştikleri saldırıyı şiddetle kınarlar Partilerimiz, bağımsızlık ve devrimi savunmak için sosyal-emperyalizmin saldırılarına kararlılıkla göğüs geren Kahraman Kumboçya halkını coş kuyla selamlarlar 

PCP (M-L) ve TİKP Porlekizli ve Türkiyeli devrimcileri birbirlerine bağlayan bağları güçlendirmek, gelevekteki faaliyetlerinde birbirlerini karşılıklı desteklemek, Türkiyeli ve Portekizli göçmen işçiler içindeki ça lışmalarını güçlendirmek için çabalarını geliştirme kararındadırlar. 
Bu görevlerin yerine getirilmesi, Portekiz ve Türkiye işçi sınıfı ve halklarının birliğinin güçlenmesine önemli bir katkı olacaktır 

Ankara, 7 Ocak 1979 


7 MİLYONLUK ÜLKEDE 
90 BİN SEÇMENLİ "HALK OYLAMASI” 


EE ESP 4 


SMİTH 


Zimbabve halkı sahte 


iç çözüm "formülünü reddediyor... 


Rodezya'da sahte "İç Çözüm Anayasası” için referandum yapıldı 


SALİSBURY ma olumlu oy sağlamak Rodezya Hava Kuv- için büyük çaba harcar- vetlerininZambiya'da bu-Zimbabve'de (Rodez- larken, bir kısım muhale- lunan ZAPU gerilla 


ya) Başbakan İan Smith ve üç teslimiyetçi siyah 


liderin hazırladığı "iç çözüm anayasası" Sali günü yalnızca beyaz a- 


zınlığın katılacağı referanduma sunuldu. 


Irkçı beyaz azınlık yönetimini meşru göstermeyi ve ülkede ‘ber 


geçen gün artan direnişi pasifleştirmeyi amaçlayan sahte Anayasada 90 
bin beyaz seçmen "evet", ya da "hayır" diyecek. 
an Smith ve teslimiyetçi siyah liderler referandu- 


fetin referandumu engellemeye çalıştığı bildirildi 

Referanduma katılma oranının düşük olacağı tahmin ediliyor. 


YURTSEVER CEPHE KAMPLARI YENİDEN ÖRGÜTLENİYOR 

Öte yandan Zimbabve Yurtsever Cephe gerilla kamplarının Rodezya Hava Kuvvetlerinin hava saldırılarından daha iyi korunma amacıyla yeniden örgütlendiği bildirildi. 


kamplarına yaptığı saldırılar sonucu geçtiğimiz yıl içinde 1000 kadar gerilla hayatını kaybetmişti, Yeni saldırılar karşısında daha az kayıp vermek amacı ile bu kampların Zaire ve Angola sınırlarına doğru kaydırılacakları bildirildi. Ayrıca bu kamplarda bulunan gerilla sayısının da azaltılacağı, bir kampta en çok bin gerillanın bulunacağı ve gerilla kamplarının daha ücra bölgelere nakledileceği açıklandı, 


i 


ELEŞTİRDİ 


© |!|. Jean Paul, hükümete çağrıda bulunarak, büyük 


toprak sahıplerinin 


topraklarının kitlelere 


dağıtılmasını istedi 


MEKSİKA 

Latin Amerika ülkelerini ziyaret eden Papa II. Jean Paul. gezisinin ilk durağı olan Meksika' 


da yaptığı konuşmada, ülkedeki büyük toprak sahiplerini eleştirdi. 


Papa, büyük toprak sahiplerinin kitlelerin iyi beslenmemesine ve refah seviyesinin düşük olmasına neden olduğunu belirtti. Binlerce topraksız Kızılderili önünde konuşan Papa II. Jean Paul, hükümete bir çağrı yaparak büyük toprak sahiplerinin ellerinde bulunan toprakların kitlelere dağıtılmasını istedi. 


Öte yandan haberi veren BBC muhabiri, Papa'nın iki gün önce de Latin Amerika ülkelerindeki kurtuluş hareketlerini destekleyen rahipleri eleştirdiğini bildirdi. Papa, rahiplerin siyasi lider değil, temsilci olduklarını ileri sürmüştü. 


Papa II. Jean Paul daha önce Güney Amerika Rahipleri Konferansında yaptığı açış konuşmasında, kilisenin insan haklarının çiğnenmesine karşı gelmesi gerektiğini belirtmişti. Papa, tedhişçilikle mücadelede insan haklarının çiğnenmemesi gerektiğini vurguladı. 


Tito, Orta Doğu 

gezisinde 
Bloksuzlu 

hareketinin 

sorunlarını 

ele alacak 


BELGRAD (ANKA) Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'nun, önümüzdeki günlerde Orta Doğu ülkelerine yapacağı ziyaret sırasında, Bloksuzluk hareketi içinde ortaya çıkan bazı olumsuzlukları ele almak istediği açıklandı. 

Çeşitli kaynaklar, bu olumsuzlukların başında Vietnam'ın oKamboçya' ya yönelttiği saldırının geldiğini belirtiyorlar. 
Yugoslavya'daki diplomatik çevreler, Tito'nun gezisinin, Bloksuzluk hareketinin önemli sorunlarla karşılaştığı bir sırada gerçekleşeceğine dikkat çekerek, Bloksuzluk eyleminin Yugoslavya için büyük bir önem taşıdığını belirttiler. 

Öte yandan, Tito'nun Kuveyt Irak, Suriye ve Ürdün'ü kapsayacak olan gezisinin kesin tanhi henüz belli olmadı. Daha önce I Şubatta Kuveyt te olacağı bildirilen Yugoslavya Devlet Başkanı- nın gezisinin, daha ileri bir tarihe alındığı bildiriliyor 


Rusya, Japon 
Kuril adalarında yeni bir üs kurdu 


TOKYO (AJANSLAR) 

Sovyetler Birliği'nin işgal altında tuttuğu Japon Kuril adalarından biri üzerinde yeni bir üs kurduğu açıklandı 

Japon Basın Ajansının, Japon Savunma Bakanlığında görevli yüksek bir memura dayanarak verdiği haberde, Sovyetler Birliği'nin söz konusu Üs'te bir tugay asker bulundurduğu belirtildi. 

Aynı yüksek memur, Sovyetler'in Okhotsk Denizini bir iç deniz haline dönüştürmek ve böylece bölgede bulunan 125 denizaltısına, Pasifik Okyanusuna açılacak bir kapı hazırlamak niyetin- de olduğunu da açıkladı. 
Savunma Bakanlığı görevlisi, Rusya'nın Okhotsk oDenizindeki denizaltılarını, ABD'yi vurabilecek kapasitede SS-N-18 nükleer başlıklı füzelerle odonattığını da sözlerine ekledi. 


Ehete SE 


! Gülay Kurnaz 
„KİT ler nasıl kalkınır? 


Ecevit ve danışmanları, KİT'leri nasıl zarar- dan kurtaracağız diye kafa patlatadursun, İşletmeler Bakanlığı yeni tedbirler geliştirmeye, plancılar bütçeleri denkleştirmeye çalışadursun, Malatya Sümerbank Müdürleri bu işin çaresini bulmuşlar bile, 
© Anadolu Ajansının bir haberine göre, Malatya Sümerbank Fabrikasında çalışan 2750' iş- 
5 çiden 1978 yılı içinde toplam iki milyon lira 
t para cezası kesilmiş. Fabrika yöneticileri, iş- 
$ çilerden "işyeri yönetmeliklerinde belirtilen t yasaklara uymadıkları gerekçesiyle"' kestikleri bu iki milyon lirayı getirip fabrikanın kâr ha- 
6 nesine yazmışlar. Böylece Malatya Sümerbank' 
Ez m 56 milyon lira olan 1978 yılı kâr 58 milyona çıkmış. 

Bir yılda iki milyon lira ceza. İşçi başına ortalama 750 lira düşüyor. Ajans haberini okuyunca, şu yönetmeliklerdeki yasakların neler olduğunu merak ettik. Aradık, taradık, Malatya Sümerbank'ın sözleşmesinden bir tane bulduk. 

Şimdi gelin, fabrika müdürlerinin şu iki milyonluk haracı nasıl kitabına uydurup da toparladıklarını anlayabilmek için yasaklardan bazıla- 
« tını birlikte okuyalım: 

“—İşyerinin temizliğine riayet etmemek, © -İŞ elbisesini ya da iş gömleğini giymemek, —Saat kartını okunmayacak şekilde kirletmek, yırtmak. 
© —Amirlere karşı nezaketsizlik yapmak. 
»  <Çöpleri müessesenin söylediği yerden baş- 
-ka yere dökmek. ; —Şahsi nakil vasıtalarını işverenin göstereceği yere park etmemek. 

—Amiri, arkadaşları veya maiyeti hakkm- da yalan yanlış şaiyalar çıkarmak. Mesnetsiz şikayette bulunmak. 

—Yangın çıkarsa itfaiyeye haber vermemek. 

—İşyerinde bir arkadaşı bayılırsa amirine durumu haber vermemek." 

Disiplin yönetmeliğiyle, yukarda yazdığımız türden 44 madde alt alta sıralanmış. Bütün bu maddeler yetmemiş, yönetmeliğin sonuna bir madde daha eklenmiş, © “Yukarıdaki fıkralarda belirtilen haller ve “| benzeri hallerde bulunmak." 

g Osmanlı zamanında, hazine iyice suyunu çe- 
“kip, Yeniçeriler de ayaklandığında, mültezimler Anadolu'ya yayılır, halkı haraca keserlermiş. Tavuk vergisi, inek vergisi, şakka (eziyet) 
| vergisi, yol vergisi, kol vergisi diye. Evet. Ri- 
» Yayete göre, kel olanlardan da vergi alınırmış. 
> Tepesi açılanlardan 5 akçe, saçı arkadan dökü- 
|. lenlerden 4 akçe. Yeniçeriler de köprü başlarını 
“tutar tutar, haraç keserlermiş. Geçenlerden 3 
“akçe, geçmeyenden 4 akçe alırlarmış. 
; Malatya Sümerbank Müdürlerinin disiplin “yönetmeliği de buna benziyor. 
Çöpü yanlış yere döktün mü gitti iki yevmi- 
» Kartını mı kaybettin, bir yevmiye. Amirine kaşının üstünde gözün var mı dedin, telaşla it- 
— faiyenin telefon numarasını mı unuttun, gitti üç ~ yevmiye. Çöp cezası, temizlik cezası, radyo ce- 
` Zası, nezaket cezası, ayılma ve bayılma cezası © ve benzeri cezası. 
Şimdi anladınız herhalde iki milyonun nasıl © toparlandığını. 
Ne dersiniz, bu yazıdan ötürü biz de alırmı- 
© yiz Malatya Sümerbank Müdüründen iki yevmiye "asılsız şaiya" cezası? 


j 


BERGAMA SÜMERBANK FABRIKASINDA İŞÇİLER TEKSiF'E GEÇTİ 


İZMİR(ÖZEL) 
Bergama o “'imerbank 
» Fabrikasında geçen hafta 

` yapılan durum tespitinde “alınan sonuca göre işyerinde. çoğunluğu Teksif Sendikası © sağladı. Son ilan oylamaya göre 
| sendikasının 517. 


Teksif sendikasının da 
665 üyesi olduğu belirlendi. 

Bergama Sümerbank' 
ta son bir hafta içinde 
149 işçinin Tekstil sendikasından istifa ederek Teksif sendikasına kaydolduğu bildirildi. 


İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN YERALTI BORU ŞEBEKESİ 

YAPILACAKTIR" 


_ Fatih-Edirnekapı Telefon Boru Şebekesi yapım işi kapalı zarf usulü ile ihale irk 

. Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Ps- ta Caddesindeki Başmüdürlük Malzeme Müdür- 
- lüğünden temin edilebilir. 

İstekli olanların kapalı teklif mektuplarını “en geç 15.2.1979 perşembe günü saat 11'e - kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilan > olunur. 
© Ancak ihaleye iştiraki etmek isteyenlerin «ihale tarihinden 3 iş günü önce yeterlilik belge- 
— si almak üzere belge komisyonuna müracaat et- 
` meleri gerekir. 
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Basın: 10637 - 115 


1000 FON BENTONIT 
SATIN ALINACAKTIR 


Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıda adresler- en alınabilir. 

1— KARABÜUK'te: Demir ve Çelik Fabrikarı Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz. 
2 İSTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. 
“Yalıköşkü Han Kat: 4-5'deki Mümessilliğimiz, 3x ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sokak, 

22'deki Mümessilliğimiz. 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre “hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçiteminatlarıyla birlikte en geç 14 Şubat 1979 
Çarşamba günü Saat: 14.00'e kadar Karabük'te. 
Jİ Ki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlügünde bulundurmaları ilân olunur. 

(Basın: 10743 - 116) 


Tam Gün Yasası'nın sağlık emekçilerine uygulanması hakkında yetkililer ne diyor? 


Cerrahpasa Tıp Fakültesi Dekan Vekili Bülent Berkarda: 


“Sağlık hizmetleri bir bütündür, 


hastane personeli arasında ayırım yapılamaz! 


Æ Hastabakıcıların Tam Günden yararlanmasını kaldıran kararın değiştirilmesinde büyük yarar görüyorum 


MUSTAFA 
TÜTÜNCÜBAŞI 

Tam Gün Yasasının bütün sağlık personeline uygulanmamasına tepkiiler devam ediyor. Maliye 


kanlığının 


Bakanının ve Sağlık Ba-Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi ile İstanbul Tıp Fakültesi hastanelerinde yasanın hastabakıcıları da kapsayacak şe- 


Aster-İş'len ayrılan işçiler basın toplantısında, 


Sahte TKP taraftarı sendikanın yüzünü gören 


askeri işyeri işçileri, basına açıklama yaptı 


Aster-iş” ten istifa eden 


Taşkızak işçileri yeniden 


Türk Harb-İş” e dönüyor 


© Umuryeri işyerinde de işçiler Aster-iş”ten istifa ettiler 


İSTANBUL (ÖZEL) Taşkızak Askeri Tersanesinde çalşan bir grup işçi dün Aster-İş Sendikasından istifa ederek Türk Harb-İş Sendikasına geçtiler. Bir açıklama yapan işçiler Aster-İş'e üye olmuş bütün Taşkızak işçilerine bir çağırı yaparak "bölücü lüğe ve rekabetçiliğe Aster-İş'ten istifa ederek son verelim" dediler. 

Aster-İş'ten istifa e deh”işçiler açıklamaların- da şunları söylediler: 

"Aster-İş yöneticileri bugün, Rusya'nın stratejik hedefi olan zayıf bir Türkiye yaratmak için, özellikle askeri iş kolunu hedef almışlardır. Süper devletler silahlanırken, Aster-İş dergilerin- de "silahsızlanma" yazılarına yer verilmektedir. 
Bu, ülkemize yönelmiş bölücü, zayıflatıcı saldırılardır. 

“1 Mayıs 1978'de Taksim'de ve daha sonra Spor ve Sergi Sarayında Aster-İş'li diye İGD'lileri sıraya sokarak, "'Yaşasın Rusya" diye bağırmışlardır. Biz bu amaçları Taşkızak işçileri olarak onaylamıyoruz. 


''Aster-İÎş yöneticileri 
daha yetki almadan 40 
kişilik bir ihraç listesi hazırlamıştır. Kendilerin- den olmayan herkese faşist diyen bu adamlar, Aster-İş'e karşı çıkanlara, 'yetkiyi alınca size gösteririz' diye tehditler savurmakta ve aynı zamanda Harb-İş'ten istifa- ya zorlama ktadırlar 


Aster-İş'ten istifa eden işçiler daha sonra "bugün Aster-İş'i savunan arkadaşlar da gerçeği görmek için araştırsınlar. Çoğumuz bu yanlış davranış içine girdik. 
Gerçeği görmekten, birleşip mücadele etmekten korkmayalım" diyerek şunları söylediler : 


"Harb-İş'in hatalı toplusözleşme politikası ve şube yönetim kadroları işyerimizde haklı tepkiler görmüştür. o Harb-İş'ten ümit kesme poiitikası Aster-İş tarafından sürekli hakim kılınmak istenmiştir. Oysa Aster-İş'e geçmek çözüm değildir. 
Sendikamız Harb-İş'e sahip çıkalım." 

Aster-İş'ten istifa eden işçilerin açıklaması, 


“tüm arkadaşlarımızı yurdumuza, cahımıza göz dikmiş Rusya'ya ve onun bir kolu olan Aster-İş'e hayır diyerek, yurtseverlik ve demokratlık görevlerini başaracaklarına inanıyoruz” çağrısıyla son bulu vor. 


UMURYERİ'NDE DE İSTİFALAR BASLADI 


Öte yandan 108 işçinin çalıştığı Umuryeri Deniz Onarım Atölyesin- de de işçiler Aster-İş'ten istifa ederek Türk Harb-İş'e geçmeye başladılar. 
Aster-İş'in bu işyerinde 7-8 üyesinin kaldığı ve bu işyeri için yaptığı toplusözleşme çağırısının iptal edildiği, toplusözleşme çağrısını Türk-Harb-İş'in yapacağı bildirili yor. 


Taşkızak ve Umuryeri'ndeki istifalarla ilgili olarak muhabirimize bir açıklama yapan Türk Harb-İş İstanbul Şubesi Başkanı Ali Osman Albayrak, "işçinin geç de olsa Rus uşaklarına itibar etmediği gerçeği, bu istifalar suretiyle meydana çıkmıştır" dedi. 


Tek Gıda-iş Gaziantep 1 Nolu Şube seçimi 


Müteşebbis Yönetim Kurulu Başkanı ibrahim Çakır istifa edip işyerinden ayrıldı 


hâlâ yapılmadı 


GAZİANTEP (ÖZEL) Tekgıdaİş Sendikası Gaziantep 1. Nolu şube üyeleri huzursuzluk içerisinde, Müteşebbis yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çakır istifa edip işyerinden ayrıldı Gaziantep 1 Nolu şube yönetimi Tekgıdaİş Ge nel Merkezi tarafından 
26 Ekim 1978 tarihinde 
Teshedilmişti: Fesih kararında seçimlerin 3 ay içerisinde yapılacağı belirtilmekteydi. 26 Ocak 1979 
günü bu süre doldu. Şube seçimi hâlâ yapılmadı İşçiler * Genel Merkezin bu karara sadık kalması gerektiğini beliğterek, Genel Başkan İbrahim Denizcier'in işçilere "sizin 


seçimlerinizi 3 ay içerisinde mutlaka yapacağız" diye kesin söz verdiğini hatırlatıyorlar. Üç aylık sürenin dolmasına rağmen seçimlerin yapılmaması ve seçim tarihinin dahi belirtilmemesi. işçileri öfkelendiriyor 


İşçiler "bir genel başkan sözünde mutlaka durmalıdır. Biz Genel Başkanımız İbrahim Denizcier'in sözünde duracağına inanıyorduk" dıyorlar 


Fabrika içerisinde bö- 


lücülüğün başını çeken Merkez Şube taraftarı Celal özkıyıkçı, durma- 


dan çeşitli dedikodularla işçilerin huzurunu bozu- 


yor. Hergün fabrikanın bir köşesinde içerek, sarhoş kafayla "ben bu se çimi yaptırmayacağım, en az bir sene erteletecegim. 40-50 tane bana yakın işçi alacağım, ondan sonra Seçim yaptıracağım" şeklinde sözler sarfediyor. İşçiler Celal özkıyıkçı'nın bu hareketlerinden nefret ediyorlar “müteşebbis Başkan İbrahim Çakır istifa etti üç aylık siredoldu Genei Merkez daha ne duruyor, neden Celal gibi bir adama alet oluyor" diyorlar 


İşçiler, tabanın söz ve karar sahibi olacağı, her üyenin oy kullanabileceği bir seçim istiyorlar 


kilde uygulanmasına müdahale etmeleriyle artan tepkilerin, Tam Gün Yasasına Anayasa Mahkemesinde yapılan itirazların yakında sonuca bağ- 


yılından kalma üye kayıt 


lanmasıyla daha da ge- 


nişleyeceği anlaşılmaktadır. 
Bu arada konuyla 


doğrudan ilgili çevrelerde en yetkili kişilerin Tam Gün uygulaması hakkın- daki görüşlerini aldık. 
Gazetemize yasayla ilgili bir açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekan vekili Profesör Bülent Berkarda sağlık hizmetinin bütünlüğüne dikkati çekerek hastane personeli arasında ayırım yapılmasına karşı çıktı. 


Prof. Dr. Bülent Berkarda şunları belirtti: 


AAN 


E 


Samatya SSK Başhekimi Dr. Mücahit Atmanoğlu 


Dr. Mücahit 


Sağlık personelinin ekonomik sorunları sendikal hakların 


sağlanmasıyla çözülür 


“Tüm sağlık görevlilerine ekonomik haklarını tam anlamıyla karşılayan girişimler bir an önce gerçekleşmelidir” 


Tam Gün Yasasının tüm sağlık personeline uygulanması yönündeki taleplerle ilgili olarak 


SSK Samatya Hastanesi Başhekimi ve Türk Ta. 
bipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Mücahit Atmanoğlu'nun da görüşlerini aldık. Aynı zamanda Yasanın hazırlayıcılarından olduğunu da hatırlatan DR Atmanoğlu soruna değişi- bir açı- dan yaklaştı, Dr. Mücahit Atmanoğlu şöyle konuştu; 

“Tam Gün Yasası sağlık pesonelinin bir bölümü için hazırlanmış özel bir kanundur. Bu yasa, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesine giren belirli bir personeli kapsamakta ve onlann sağlık hizmetlerinde tam gün çalışmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle, yasanın yardımcı sağlık 


Tüm Has-İş Tepecik SSK’ da yefkili sendikanın belirlenmesini engelledi 


İZMİR(ÖZEL) 

Bundan bir süre önce durum tespiti yapılan Teecik SSK'da Tüm Hasş'in sahte üye fişleri ile 


ortaya çıkması yetkili sendikanın belirlenmesini engelledi. Yetkili sendi- 


kanın belirlenmesi için iş 


mahkemesinin kararı sahte fiş -düzenlendiğini bekleniyor. anlatan işçiler Sağlık-İş 

Tüm Hasİş Tepecik Sendikasına giderek SSK Hastanesinde 1975 noter huzurunda sahis 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fişlerini kullanmaya kalkmıştı. 
bugünkü işçi memur sayı mına göre 517 işçi olması gerekirken Tüm Has-İş 
831 üye kaydı gösterdi 
Bu durum işçilerin tepki sine yol açtı. Oylamadan sonra kendileri hakkındı 


kayıtları sildiriyorlar 


“Sağlık hizmeti bütündür. 


bir 
Hastane hizmetleri bütünlük ilkesi içinde yürütülürse sağlık hizmetlerinden beklenen sonuç alinabilir. 
Bu bakımdan hastane personeli arasında ayırım yapmak imkansızdır. 

“Öte yandan hastanemizde, hastabakıcılar Tam Gün Yasasından istifade ettirilirken, yeni bir kararla bu kaldırılmıştır. 
Kanımca  hastabakıcılar bir sağlık bakımı timinde en yararlı personelden biridir. Kararın değiştirilmesinde büyük yarar görüyorum.” 


İM akman... 


Atmanoğlu: 


personeline veya işçi statüsündeki sağlık emekçilerine uygulanması mümkün değildir. Ben şahsen, Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültesi Hastanele. 
rinde bir süre gerçekleşen uygulamanın yasa kapsamını gözönüne almadığı için durdurulduğu kanısındayim. 

“Ancak, dünyanın en kutsal hizmetlerinden biri olan sağlık hizmetlerini yürüt ı tüm sağlık görevliler . « ekonomik hak. 
larını tam anlamıyla karşılayan girişimlerin bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini de belirtmek istiyorum. Doğrudan doğruya insan sağlığıyla ilgili bu hizmetleri yürüten arkadaşlarımın o ekonomik taleplerinin ise grevli, toplusözleşmeli sendikal haklarının sağlanmasıyla çözüme kavuşabileceğine inanıyorum. 


Tepecik SSK'da 


BONN (ÖZEL) 
İsviçre'de yayınlanan ünlü NEUE ZÜRCHER 


ZEİTUNG'da Hasan Esat Işık'ın Milli Savunma Bakanlığından istifası ile ilgili olarak yer alan yorumda, Işık'ın hükümetin dış politikasında frenle- 


Çiğli Havaalanında Ecevit'e suikast düzenle- 


mekten sanık toplum pol isteğiyle yargılandığı da 


maında tanık ifadeleri dinlenecek, İzmir 1 Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ifadeleri alın- 


mak üzere 23 tanık çağrı 


da Çiğli olaylarına adı karışanlardan Eski Emniyet Müdürü Mehmet Yalçın, Eski Toplum Zabıta Müdürü Ayhan Özaslan, ile şimdiki Toplum Zabıta Müdürü Fethi Gördük ifade verecekler. 


Öte yandan halen da 


munda olan İsmet Çetin'in görevli Trabzon'da ifade vermeyi reddettiği, bugün yapılacak duruşmaya bizzat gelerek, 


gini bildirdiği açıklandı. 


Tene Zürcher Zeitung “Işık'ın talihsizliği, Batı ile ilişkilere karşı çıkması oldu” 


Çiğli suikastı davasında tanıklar dinleniyor 


yici bir rol oynadığı belirtilerek, şöyle deniyor. "Hükümetteki kirli 


kanın akıtılması diyebileceğimiz olaylar çok önceleri başlamıştı. Geçen yılın Eylül ayında Güven Partisi Başkanı Feyzioğlu hükümetten istifa etmiş- 


İZMİR (ÖZEL) 


isi İsmet Çetin'in idam vanın bugünkü duruş- 


ldı. Bugünkü duruşma- 


vanın tek sanığı durubulunduğu 


ifade verece- 
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Millet Meclisi Adalet Komisyonu kararı özel mahkemeler, Anayasaya aykırı 


ANKARA (ANKA) 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılacak değişiklikle kurulması öngörülen özel mahkeme- 


lerin, Anayasaya aykırı olduğu görüşünü Millet Meclisi Başkanlığına bil dirdi. 


Özel mahkemelerin "kurulmasını reddeden 


ti, Feyzioğlu belkide 
1981 yılında boşalacak 
olan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna adaylığını koymak niyetindedir, 

"Ecevit ile şimdi Milli Savunma Bakanlığın- dan ayrılan Hasan Esat Işık arasında dış politika ve savunma politikası konularında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. 
Işık Ecevit hükümetinde Dışişleri Bakanı olmamasına rağmen şimdiye kadar alınan dış politika <ararlarında frenleyici bir tol oynamıştır." 

Işık özellikle Yunanistan'ın asker ve silah yığdığı 12 ada karşısında, Akdeniz Bölgesindeki güçler dengesi karşısında dikkatli davranmaktadır. 
'şık'ın talihsizliği Savunma Bütçesi görüşmeleri arasında ayaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerekirse Batıl ülkeler sa - ndan ayrılabileceği şeklinde dikkatsiz bir söz arfetmesi olmuştur, 

"Jeopolitik nedenlerle NATO'ya bağlı olan bir ülkenin savunma bakanının böyle konuşması Ankara'daki siyasal kulisler- de bir tokat olarak nitelendirilmiştir." 


Millet Meclisi Adalet Ko misyonu raporunun, Da nışma Kurulunda görüşülerek, önümüzdeki günlerde Meclis Genel Ku ruluna yeniden geleceği öğrenildi 


K.Moraş”'ta sokağa çıkma yasağı 3 saat kısaltıldı Ceyhan'da dinamit lokumu bulunan ülkü-Bir ile üGD kapatıldı 


ADANA (THA) 

Adana, K.Maraş, G, Antep ve Urfa İlleri Sıkıyönetim Komutanlığın ca dün yayınlanan bildiride, K.Maraş'taki gece sokağa çıkma yasağının üç 


malarda, dinamit loku mu bulunan Ceyhan Ül kü-Bir Derneği ile Cey han Ülkücü Gençlik Der neği süresiz olarak kapa 


tıldı 


saat kısaltılarak saat Ceyhan'da Dernekler 23.00 ile 05.00 saatleri Yasasına aykırı resim bu- arasında uygulanacağı lunduran Devrimci Halk bildirildi. Sıkıyönetim Kültür Derneğinin çalış 


Komutanlığının bildiri sinde, Adana'nın Ceyhan İlçesinde yapılan ara- 


maları da süresiz olarak durduruldu 


Sıkıyönetim Komu- 


tanhğı, daha önce İstan bul Sıkıyönetim Komutanlığının ~ +2 -numaralı bildirisiyle, İstanbul İli sınırları içinde basımı ve dağıtımı durdurulan için de Bora dergisinin de bulunduğu 14 dergi ve ga zetenin, Adana, K. Maraş G. Antep ve Urfa İlleri sınırları içine sokulma- 


sını, basım ve dağıtımı nı süresiz olarak durdurdu 


Kayseri'de TİKP'nin 1. kuruluş yıldönümü için düzenlenen nuşma yapan Merkez Komitesi üy. 


MHP 


Kayseri ve Trabzon'da TIK? 1.Kuruluş Yıldönümü kutlandı 


HABER MERKEZİ 


TKP'nin kurucusu Mustafa Suphi ve arxadaşları ölümlerinin 5$. 
yıldönümünde, Trabzon 
TİKP lokalinde anıldı. 28 


KAYSERİ'DE TİKP'NİN 


esi Mustafa Kemal Çamkıran (sağda) TKP ve 


dışındaki bütün partilerin birleşmesi gerektiğini söyledi 


Çamkıran 


toplantıda bir ko 


kapalı salon toplantısında 


KURULUŞ h LL sy mezhep düşmanlığına YILDÖNÜMÜ karşı açık mücadeleye, 


TOPLANTISI YAPILDI 

K ri'de, Türkiye 
İşçi Köylü Partisinin birinci kuruluş yıldönümü 


AP'yi de MHP'den elini çekmeye cağırdı 


Çamkıran konuşma- 


sında emperyalizme avuç 


için düzenlenen top- iti Ocak günü düzenlenen tö- İda konuşan park açan politikanın iflas e rende, TİKP'nin bugüne merkez komitesi üyesi | tİĞİNİ belirterek yurt > rastlayan 1. kuruluş yıl: Mustafa Kemal Çamkı. | Vunması ve milli ekono: dönümüde kutlandı. Hal- ran TKP çe MHP dışın Miye önem verilmesini is- ka açık olan toplantıda daki tüm partilerin milli tedi 


Mustafa Suphi ve arkadaşlarının mücadelesi anlatıldı. 


“TKP Disiplin Kurulu Üyesi Hasan öz, Halkın Kurtuluşçularının saldırısına uğradı 


TİKP kurucusu ve Disiplin Kurulu üyesi Ha san Öz 28 Ocak günü Tunceli'nin bir köyünde 


Halkın Kurtuluşçularının 


kişilik grubun saldırısına uğrayan Hasan Öz kafasından sopayla, yanında bulunan akrabası ise çeşitli yerlerinden yaralandı saldırganları protesto etti. Hasan Öz olaydan 


sonra şunları söyledi: 


"Halkın Kurtuluşu taraftarı olan eski bir arkadaşımın eşyalarını taşıması için yardım ettim. Evde hir süre sohbet ettikten sonra, 


ayrılmak üzereyken ka 


saldırısına uğradım." 


çıkarlar etrafında birleşmeleri gerektiğini söyledi700 kişinin katıldığı 


F 


si 


TUNCELİ(ÖZEL) 


f 


saldırısına uğradı. 20 


Köy halkı 
S 


t 


labalık bir grubun 


gütlenme 


kan, 
Aksoy 


Fırat met Özcan (işçi), 


TIKP Kadıköy İlçe örgütü kuruldu 


İSTANBUL OZEL} 
Türkiye İşçı Köylü artisi İstanbul'daki örçalışmalarını 


ürdürüyor. Son olarak 


partinin Kadıköy İlçe Ör- 


ütü de kuruldu, Kadıköy lçe Örgütü şu isimlerden 


meydana geliyor: 


Cüneyt Akalın (Baş gazeteci), Mehpare (ressam), Necati (serbest), Melahat 


(öğretmen), Meh- 


ağır 


Kadıköy ilçe teşkila ının kurulmasıyla TİKP 


nin İstanbul'da örgütlen diği vükselmiş oldu 


ilçe sayısı yediye 


31 Ocak 1979 


ART'NIN, TÜRKİYE'NİN İSTEKLERİNE CEVABI BUGÜN AÇIKLANACAK 


HABER MERKEZÍ Türkiye'nin isteklerini inceleyen Avrupa Ekonomik Topluluğunun cevabının!bugün açıklanması bekleniyor. AET Yürütme Organı durumundaki kemisyona bağlı tarım servisi sadece bazı ürünlere ödün verilmesi görü- 


Atom Santralı konusunda 

ABD, Isveç’ le rekabete girdi 


BİLGEN TUFANİSVEÇ 
İsveç Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de kurulacak atom santrali konusunda Ankara'nın Amerika'yla işbirliğine doğru adımlar attığını öne sürdü. Atom santrali kurulması için İsveç'le ilke anlaşmasına varılmıştı, Ancak Türkiye'de atom saniyali kyrmak için sırada bulunan Amerikan Westinghause Firmasının şansiı duruma geçtiği öne sürüldü. 

İsveç firması ACEA ATOM'un sözcüsü Arte Kaipainen bu konuda şunları söyledi: “Biz Türkiye'ye atom santrali kurmak için en düşük ve esnek fiyatı verdik. Hatta anlaşdık da. 
Şimdi birden Türkiye'nin Amerikan şirketi Westinghous'a yaklaşması ve anlaşma durumunun söz konusu olması bizleri şaşırttı. 

İsveç Dışişleri Bakan lığı Ecevit'in İskandinav ülkelerini ziyareti sırasında ilke anlaşmasına varıldığını ve Ecevit ín, İsveç tekliflerini 'en uygun koşullar' olarak değeriendirmiş olduğunu hatırlattı, 

İsveç Dışişleri Bakanlığı çevreleri Amerika'nın İran'daki nüfuzunu kaybetmesiyle Türkiye'ye verdiği önemin artlığı ve atom santrali kurulması konusunun da bu gelişmeler ışığında değerlendirildiğini bildirdi, 


özel Sektörün demir-çelik ürünleri ithal kısıtlaması kaldırıldı 


ANKARA (AA) 
Bakanlar Kurulu, Kamu Sektörü dışında bazı sanayi sektörüne, yurt içinde üretilmemesi veya üretimin yetersiz olması nedeniyle bazı demir-çelik ürünlerinin ithaline izin verdi. 

Geçtiğimiz yıl Mart ayında alınan bir kararla demir-çelik ürünlerinin ithali ve ülke içinde dağilımının yalnız kamu sektörü tarafından yapılmasına karar verilmişti. 

Resmi Gazete'de yüyınlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre, ihraç taahhüdünde bulunan sanayiciler, sadece ihraç edecekleri | mamüllerin imalatında (o kullanılmak şartıyla demir-çelik ithali yapabilecekler. 


Köy-Koop 


şünde, Türkiye ise, Akdeniz ülkeleri tarım ürünlerine tanınan ödünlerin aynısını ya da daha geliştirilmiş şeklini istiyor. 

Tarım ürünlerihe tanı- 


nacak ödünlerin ayrıntı- 


sı ve hangi ürüne ne ödün verileceği liste halinde 


belirlenecek. Komisyon kaynakları, tanınacak ödünlerin Türkiye'yi mem- nun edeceğini öne sürüyorlar. 

Söz konusu rapor 1 
Şubatta Daimi Temsilciler Komisyonuna iletilecek. 

bugün yapılacak Tür- 


kiye - AET ortaklık komitesi toplantısında ise, Türkiye'nin tekstil ürünlerine tanınacak ayrıcalıklar ele ahnacak. Komisyonun Türkiye'nin isteğine rağmen, pamuk ipliği dış satım kotalarında değişiklik yapması beklenmiyor. 


ALMANYA, KREDİ İÇİN IMF'YLE ANLAŞMAYI 
ŞART KOŞUYOR 


HABER MERKEZİ 


Dört Batılı ülkenin Türkiye'ye yardımı planlamak amacıyla hazırlayacağı Türkiye için istikrar raporunda, yabancı sermayeye ağırlık verilmesi- 


nin istendiği öğrenildi. Grubun lideri OECD Genel Sekreteri Van Lennep. 
Alman yetkilileriyle görüşmelerini tamamladıktan sonra, Paris'te Tükiye" nin OECD'deki daimi delegesi Mem- 


duh Aytür ile görüştü. 


Dört Batılı ülkenin başkentlerin- den henüz onay gelmemesine rağmen, Van Lennep, Türkiye için hazır-Tanması istenen "istikrar raporu"'nun temel çizgileri üzerinde çalışmalara başlayacak. Raporun hazırlanmasıyla birlikte Van Lennep bir çağrı yaparak Türkiye'ye yardım fonunun oluş- 


turulmasını isteyecek. 


Alman yetkililerinin ise üzerinde 


durdukları konunun ivedi yardım ol- 


duğu bildiriliyor. Ancak bu konud 


cak. 


Türkiye'nin IMF ile Gİ yapma sı şart koşuluyor. 


Yardım Grubunun yapacağı çalışmalar orta vadeli yardımla sınırlı ola 


Bu yardım, grubun hazırladığı istikrar programı Türkiye tarafındar kabul edildikten sonra gündeme gele: 


bilecek. İstikrar programı yabancı yatırımlara açılınmasını, özel sektöre 


daha çok ağırlık verilmesini, uluslararası şirketlere kolaylıklar sağlanmasını, şart koşuyor.Yardım fonu bu şartlar Tüfkiye tarafından kabul edildikten sonra oluşturulacak. Yardımın ne kadar olacağı, ne zaman başlayacağı ve hangi koşullarla işleme konulacağı belli değil. Türkiye yetkilileri 


bu çalışmaların yardımı uzatacağını, yardımın bir an önce başlamasına 


gerek duyulduğunu savunuyorlar. 


il Genel Meclisi CHP Grup Başkan Vekili 


İsmail Deniz.”Hükümet önlem almazsa İstanbul” daki bütün yatırımlar durur” 


© Emlak sahiplerinin bozuk düzen çarkından İSTANBUL (ÖZEL) 


Istanbul İl Genel Mec- 


yararlanıp doğru beyan vermemesi, lisi'nin yatırım yapma oil Genel Meclisinin yatırımlarını engelliyor 'eMağından giderek yok- 


İstanbul İl Genel Meclisi'nin yatırım olanaklarının giderek zorlaştığı emlak beyanlarının aldatıcılığının eleştirildiği basın toplantısında, çeşitli açıklamalarda bulunan İstanbul İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan vekili İsmail Deniz. 

(Fotoğraf: Abdullah KURTAY) 


Muhtarın yüzünden100 bin 


Maceracılar tarafından tahrip edilen, 


Elazığ'da 10 ayda 68 kişi öldürüldü, , 219ev bombalandı 


di @ Yüzlerce vatandaş Elazığ'ı terk etti 


© Terkedilen evlerin bir kısmı MHP'liler, bir kısmı da sahte solcular tarafından yağma edildi 


sun kaldığı, emlâk sahip- 


bflunmamaları yüzünden Genel Meclis Bütçesi- in gün geçtikçe azaldı 


aşkan Vekili İsmail De hiz, eğer hükümet önlem almazsa, İstanbul'da artık yapmalarının mümkün olmayacağını a- 


Meclisi bütçesi * 
yon olarak saptandı 


İstanbul İl Genel Mec 


aştırıldığı tak geniş hizmet olanağı elde edileceği açıklandı 


IKV Danışmanı 


Vural Savaş:”ithal edilen ürünleri yurt içinde üretmeyi düşünmeliyiz” 


İZMİR(AA) 


İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Danışmanı tof. Vural Savaş, döviz darboğazının milli sanayileşme ve kalkınma çabalarını durduran en büyük engel olduğunu söyledi 

İKV tarafında 
Rehberi” adlı bülte 


ayınlanan “İthal İkamesi yer alan yazısmda Prof Savaş, "dış ödemeler dengesi açığını ümitsizce döviz gelirlerinin artışına bağlamak yerine döviz giderlerini azaltıcı yöntemler uygulanmalıdır" dedi 

Gerekli önlemlerin alınmamas 


halinde eko ğini söy rj it düşün- 
Daha önce ithal üretilmesi yönte- 
Öyle yen Vural vilgiğimiz kadar bir yöntemdir" dedi 


döviz 
Pr A 


n 


eğinerek, ihraca irtmasım, güçlü ve dine yeterli bir sanayii ile mümkün olacağını belirtgi 


ELAZIĞ (ÖZEL) Geçtiğimiz Mart ayın dan bu yana Wlazığ'da meydana gelen olaylurda 
68 yurttaş öldürüldü, 279 
ev dinamitlendi. 20'den Maceracılar tahrip ettikleri Sunni vatandaşların fazla ev kurşunlandı 


evlerinin duvarlarına imsalarını atıyorlar Yüzlerce yurttaş Elazığ'ı 


“eni Mahalle Cimen sokaktaki bir ev 


terk etmek zorunda kal dı. Terkedilen evler MUP' liler ve sahte solcularca yağmalandı 

Geçtiğimiz Mart ayım» dan;bu yana MHP'li saldırganlarca yaratılan olaMar vanında, sahte solcu grupların yarattığı olayların henüz durulmamış Olması, halkın tedir gınlığini sürdürüyor 

MHP'li komündolar özellikle Aksaray, Nail bey. Kültür ve Olgunlar mahallelerinde yoğunlaştı. Komandolar bu mahailelerde Tuncelili o ve Alevi olarak bildikleri kişilerin evlerini kur şunladılar ve dinamitlediler. Hatta bazı evleri güpegündüz  yağmaladılar. 

Saldırı üssü haline getirilen Aksaray ma- 


hallesinde bir yurtt olayları şöyle anlatıyor 

"Bizim mahallede 


Mehmet Şengezey ve Hü seyin İlbay vardı. MHP' liler bir gece kurşun yağmuruna tuttular, Kendinı savunan Şengezer'in eviti kundakladılar l seyin İlbay i n sabah s 

halledej 

yadını b ğim N ve Erol adlı MİHP'liler, bü tün mahalle halkının gö zü önünde, öğle vakti balyozlarla İlbay'ın kapı ve pencerelerini söklüle Betön 


nayetle 


salte ci ) 


yor. Maceracılar, « k le Yeni Mabalik s4 


işyerlerini kurşunlaj rak, dinamitleyerek tah rip edivorlar 

Devamlı olarak meydana gelen bu saldırılar karşısında evlerini terketmek zorunda kalan yurttaşların evleri ise gruplarca yağma 
Hatta i 


m 


İşgüzarlık 


Doğan Yurdakul 


Zararın neresinden dönülse kârdır demişler. 

Biz de üç günlük “küçük” gözaltından edindiğimiz yararları düşünüp avunuyoruz. 

En önemlisi, üç gün boyunca, her biri başka başka siyasi görüşlerden olan 22 genç insan ile birlikte bulunmamız. Onların düşüncelerini öğrenmek, tartışmak, bizlere olan eleştirilerini anlamak gibi, kolay sağlanamayacak bir yararı olduğunu da inkar etmeyelim bu “küçük” gözaltı- nın. 

Tanıştıklarımızın çoğu bizimki gibi sıkıyönetimle pek ilgisi olmayan nedenlerle gelmişlerdi. 
Bir kısmı da sıkıyönetimi başka işlerle meşgul etmek isteyen "işgüzarlann” gayretivle 

Hani sıkıyönetimin trafiği düzelinesi, çarşı pazardaki fiyatlarla uğraşması. gibi önerilerde bulunan iyi niyetli işgüzarlar var ya. Bunlarda, sıkıyönetim faşist cinayetlerin failleri ile uğraşmasın da, ne ile uğraşırsa uğraşsın diye gayret gösteren kötü niye tli işgüzarlar 

Bu kötü niyetliler tarafından gönderilenler den birkaç örnek verelim Dört tane vatandaş. 
Gece vakti bir düğün dağılırken kapıda içkiyi fazla kaçırma nedeniyle kavga çıkmış. Bunlar da ayırmak için ar rmişler. Sen misin kavga eden? Yürü sıkıvö ie! 

Dil Tarih Coğraf 

bir ögrenci, Gazete 'Kon” adında ve olduğunu merak e valmıs, Fazla meraklı olmasının bedelini ime havale edilmekle ödemiş! Üzerinden "yasak yayın çıktı" diye gönderilmiş o da, Savcılar ellerindeki liste- den bakmışlar, ve rsiler arasında adı yok. Çocuğu serbest bırakmışlar, 

O da bizimle birlikte çıktı, Sorduk, "neymiş bu Kon derg liy ha okumaya firsat bulamadan içeriye atıldım, ben de anlayamadım" dedi 

Gazi Eğitim Enstitüsü son sınıfta, mezun olmak üzere olan bir öğrenci. Bölüm ikincisiymiş, Birinci olmak için çalışıyormuş. Her halde bir yerden bir burs falan almayı düşünüyor, Sınavdan çıkmış, Elinde çantası var r kere çanta taşımak en büyük suç! İkincisi a çıkınca dalgın gözlerle hangi yöne gideceğini düşünüyormuş. Bu arada kapının önündeki polis araba- 
„sna dik dik baktığını farketmemiş. 

Sen misin, polis arabasına bakan? Derhal srkıyönetime, Yakalayanlar “komserim, elebaşılardan birini yakaladık” diyori ış. “Ben ele başıymışım” deyip d idini hâlâ okulda, sınavlarda saniy klarıyla puan hesabı yapıyor: ın Almanca'dan beş puan fazlası var, ben ı öteki sınavdan 10 puan fazla alırsam aradaki farkı kapatırım. Sonra diğer derslerde üstünlük sağlayabilirim", Gözal- 


ide 18 yaşında den geçerken, isrgi görmüş, ne 


tında olduğundan, snav hakkını kaybettiğin- 
“den, b habersiz gibi. 
Hâlâ p ım ediyor. 
Ve Hut inde ders çalişirken al teni 
“Pasif direniş var bar yapılmış. 
"Otuz kadarını y liye emir gel- i 28'i kızlı er- 


gece Emime gönde- 


var, Muhammed Nu ten Tür dürüst konuşamiyor. Bir de karşısında polisleri görünce iyice 


dili tutulmuş. Yabancı olduğunu bile söyleyememis. A jut “ olarak yatı- askeri œam alma- 
| y bu saptırj ma ça maya de- 
# var *rlerini ii, ör 
£ der ie çabalarını i 
Yüz kere söyledi ten bikmayacağız. Bu gidişi önleme cesur ve 


kararlı politika izlemek tir 


idi 


; Stern ix 
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Genel Başkan Vekili ei F e irar sne | Kişi bir aydır karanlıkta e Rusya ya gidiyo © Küçükbakkalköy Muhtarı, elektrik parası olarak topladığı yaralar. hen aile Soruşturma 


MERSİN (ANKA) 
Köy-Kosp Genel Başkan Yardımcısı ve İçko 


ğuşun tamamen yangında ölüm ydana gelmediği 


900 bin lirayı özel işine yatırmış in i vie ` yerlerine 


slar ise ba 


em dil i 
Birlik Genel Başkanı As | ABDULLAH Küçükbakkalköy, Kar- köy nalkından topiadıyı É e a ip el 5 tarzi kiler es n yœ önümüzde al Köyleri Elektrik Bir- in lirayı kendi DE Y y $ al X ri sahibi ise CH rild k kullanılmahafta Sovyetler Birliği'ne KURTAY liği'nden elektrik al- özel işlerinde kullan- i ; y z eş birinin sahibi ise ullanılma 


»iildirdi. Yangın siyasi neden zararın 80 mil- 


Japonya, Türkiye'nin madığının soruşturuldu y n geçtiği ve yan- 
121,9 milyon dolarlık 5“ „belirterek, THA gml ilgili olarak gözal- 


muhabirine yaptığı açık olmadığı, hü- 


3 ; , á cini Raif Aral Vali Başso 
gidiyor. Kadıköy'e bağlı Kü- maktaydı. Sözde ba- maya başlayınca Kartal İl Yöneticisi Raif Ar 


çükbakkalköy'e bir ay- gımsız, MHP yanlısı Köyleri Elektrik Birliği' dan beri elektr verii- köy muhtarı Hüsevin de elektrikleri kesti. 
Bayraktar, 4 aydan beri 


Aslan Eyce, bu konuda yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği ile tarım miyor, 40 bin nüfuslu 


Bunun üzerine muh- 


ürünlerinin zül tar Hüseyin Bayraktar, à > borcunu erteledi lamada e aşka cezaev- ye goyyenm EERO A kilitlenen trafoları gece f j> f f e k TOKYO 'Dün saat Ə Sira E Ime işlem-AECE Kö a Kon siri açıncâ, uKöy Elektrik r A 5 > ~ Japonya, Türkiye'nm rmda cezaevind 1 Vali ürünlerin Röy-Koop ara- Birliği, trafoya iki kilit Bye ; toplam 121,9 milyon do nan hükümlülerden bi Bass arafindan açık- 


cılığı ile satılması konusunda anlaşmalar yapılacağını bildirdi. 

BAŞER: TANSA 
KÜÇÜK ESNAFIN 
TASFİYESİ DEĞİLDİR 

iemir'de bbir yazılı açıklama yapan Köy-Koop Genel Başkan Yar- 


lar tutarındaki borcunu grup, cezaevi s görüşme y 


daha vurdu. Muhtar yi- ç j; > t 

ne açınca bu sefer Aa f AS ğ erteledi. } trafo yandı. BA Türkiye'nin Japonya lerini bildirmişlerdir ya olan borçlarının 121,9 Tam bu sirada bir numa 

İKİ KERE HAPİS milyon dolarlık bölümi ralı koğuşta yangın çık- w YATAN MUHTAR ii x j 4 nün ertelenm ile ştır nin E z e 

YÜZÜNDEN CİVAR ve ya i è V X olarak, i ül l baş gais belirle lirlenmiş 

KÖYLERE DE ~ f Sk R $ ri arasında görüşü en üç tir. Yangının kısa zaman 


Üs bu, sorunların çözülmesini istiyor” 


mektup, Bakanlar 


dımcısı Mustafa Başer ELEKTRİK e ANKA) TANSA projesinin kü VERİLMİYOR jel kreteri çük esnafın tasfiyesi ol- JË Oin gi dağ CHP 


madığını belirterek şöy- Bu konuda görüşlele devam etti : 7 p k k f rini aldığımız Kartal "TANSA, esasında pi- > À Köyleri Elektrik Birliği 


hava esmeyledi. CHP'nin ayı sonlarında ya- 


sOrsı yumu 'na ye yan Japonya ile KOROR siyum üyesi ülkeler ara 


yazi yaran, uç yti = $ 


yasayı kontrol niteliğin- Başkanı Gönül Köstem sında imzalanan tutanak hapis yatacak beklenen kurul- de işletilen bir satış düze- pe s olayı şöyle özetledi: “Elek > başk t ikeye > ilgili soruları ceidi t $ Er A AH $ > trik yok, , gazyağı yok,tüp yok. Biz paramızı ödüyoruz başkası se- çerçevesinde, bu ülke rul; nidir. Eğer TANSA pra 3 Birliğimiz 11 yıl önce fasını, biz cefa çekiyoruz” dixen Küçi ikhakkalköy'ü M.Ali Karahan kr olan devlet borçları ile ti Üstada jesi e aa si zi A Küçük- zıyla, sari tinlo Bay at ; j câre tu e meseydi bugün piyasada s hakkalköy ve civarına a Kour sorunları- her türlü temel gıda mad- > ramızda yaptığımız pro- hi 7 kö OR f ili çözülmedesi özel sermayenin elin- tokol gereği, harcama AR IL E SL bii mi 'ntisi içinde. 
de karaborsa fiyatla satı- a t dan sonra borçların bir ladığı Heg Gor SAR TAS : i z ; nularm daha sü- 
= EE xX F x rar hapis yatsam bile u kararns n daha lıyor olacaktı. Esasında EE Geğin A hafta içinde ödenmesi kendi özel işlerinde kul- Kanun dışı işler yü- cadel ince onsale AADO a lan yapiştn özülmesini istiyor-TANSA projesinin uygu- A A peer gerekmektedir. Çünkü, lanmaktadır.. Bu zünden iki kez hapis ya- Soca iki a mi Sele anlaşması Japon lan duvarın kamu hizme 'ar, bunda da haklıdırlar. 
lanması küçük esnafın öd AE end elte ernnde bulanan köy biz de o bölgeye verdi- durumda Civar 5 köye tan köy muhtarı Hüse- yapılacak seçimlerde İthalat-İhracat Bankası ti gören bir bina olması çevreler, grubun İtasfiyesi değil, ihtikar ve muhtarı “Arap” Hüseyin Bayraktar görülü ğimiz Zİ RE ll daha elektrik veremiyo- yin Bayraktar ise şunla- beni düşürmek için el- ile Tokyo'daki bir fona halinde bu ceza bir yıl ile soğuk hava esiyor karaborsayı maharetle Sor p, ve ni İETT'den satın al- ruz, Çünkü o köylere de rı söyledi "Ben de bir jerinden geleni yapmak olan borçlarımızla 66 üç yıl arasında hapis bu soğuk hava da kukullanan ahlaksız serma- £ (Fotoğraf: Abdullah Kurtay) maktayız. Oysa köy elektrik Küçükbakkal resmi müesseseyim, — #adırlar "' J milyon doları aşan ticari (cezası olacak ve l ltaya yansır diye düşüyenin karşısında muraka- Jarki z Y borcları kapsıvar edilmevecel yanılıyorlar. 


be göre 


İİ emi 


31 Ocak 1979 


İzmirli ressam 


MEHMET ALÌ RESİMCİOĞLU "Biçimimde halk sanatlarından 


yararlandım” 


İzmir'in ünlü Kemeraltı Çarşısına girdiğiniz zaman, tarihi eski bir hanla karşılaşırsınız. Güzel İzmir Hanı'nın ikinci katın- da küçük bir atölyede Mehmet Ali Resimdoğlu, nu bulmanız herzaman mümkün, 

Birçok sanatçımız gibi Resimcioğlu da bu atölyede sanatının yanında ek bir işle, fotoğrafçılıkla yaşamını sürdürüyor..Bu atölye salt Resimdoğlu'nuk çalışma yeri değil, İzmirli birçok sanatçının da buluşma ve sözleşme yeridir. 

h Bv kücük atölyeden i- 


çeri girdiğimizde,ilk karşılaştığımız Resimcioğlu' nun babacan yüzü oldu. , 

—Resimctoğlu, önce bize resim yaşamınızın geçmişini anlatır mısınız? 

—Resim Oo yaşantımın başlangıcı daha ilkokul çağlarına dayanır. İlkokulun birinci sınıfında resimlerim ilgi görmeye başlamıştı. Belki bunun nedeni, sanatçı bir aile- nin oğlu olmam ve resimle çok küçük yaşta yüz yüze gelmemdi. Bu çalışmalarım okul yaşantımın sonuna dek devam etti, Ancak ailemin yoksulluğu nedeniv- 


Hasan Koç 


le, çok istediğim halde resim öğrenimi göremedim. 
Daha ilerki yaşlarımda çeşitli şehirlerde çeşitli işlerle uğraştım. Bu dönemlerimde resimle oian uğraşımı elden hırakmadım. İstanbul'da çeşitli kesimlerden sanatçıların uğrak yeri olan Limasollu Naci'nin fotoğraf atölyesinde, Aziz Nesin, Bülent Oral, Yaşar Kemal, Haşmet Akal ve Metin Eloğlu gibi sanatçılarla karşılaştım. Haşmet Akal ve Metin Eloğlu resmimle ilgilendiler. Bana hem bir dünya görüşü, hem de bir sanat anlayışı kazandırdı- 


Mehmet Ali Resimcioğlu 


sergi açtım. Bu sergi bü- fotoğraf makinasının obyük ilgi gördü. Daha son- jesinden çıkmış gibi yan- 


Resimcioğlu'nun tablolarından bir örnek ' 


lar. 

Daha sonrâki tarihler- de izmir'e tekrar geri döndüm. İzmir'de de çauşmalanmı sürdürdüm. 
Bu çalışmalarım sırasında Türk-Amerikan Derneği" nde, Şeref Bigalı, İlyas Özer, Nazım Benli gibi ressamlar bir grup oluşturmuşlardı. Bu grubun içine katıldım, birlikte çeşitli sergiler aktık. Yine aynı dönemde değişik çalışmalar içinde olan İrfan Tan, İsmail öcal, Ünsal Toker il İzmir Sanatsevenler 'Derneğini kurduk. Bu derneğin faaliyeti olarak birçok seriler açtık. Bir yandan da zmir'de çıkan “Sabah Postası" gazetesinin sanat sayfasına desenler çiziyordum. 

Sağlığımın bozulması nedeniyle Almanya'ya gitmem bu döneme rastlar. Almanya'da kaldığım on yıl içinde çeşitli işler- de çalıştım. 1974 Mart avında Almanya'da hir 


Osman Kahya kıyıdaki karaltılara şüpheyle baktı. 

"Kaç kişiler Apo?” 

Ardeşenli fişek sürdü elindeki kırmaya, 

"Ondan fazla... İngilizler olsa böyle açık durmazlar, Belki bizimkiler ha." 

Osman Kahya karanlığı delmek ister gibi baktı kıyıya... Ay ışığı bir an sanki yardım etmek ister gibi bulutların arasından göründü. Kıyıdaki gölgeler göze geldi. 

“İngiliz değil bunlar." 

Kıyıdan el salladılar, 

"El sallıyorlar," 

"“Bizimçiler." 

Laz Memed dudaklarındaki izmariti denize fırlattı, sonra elindeki halatı toplamaya başladı. 

"Yanaşalum ," 

Osman Kahya şüphesinden ısıyrıl dı, eli motora gitti. Makinenin sesi kesildi. Laz Memed bir eli halatta, bir eli belindeki tabancada, karanlık suları köpürterek yaran teknenin burnun- da durdu. Ardeşenli onun yanında elinde bir kırma, heykel sessizliği ile kıyıyı inceliyordu, Kıyıya on-onbeş metre kala Laz Mehmet kıyıdaki gölgelerin ancak duyacağı bir sesle: 

“Tornacı İstanbula celiy mi?" dedi. 

Gergin sinirler boşandı, onun Hemşinli şivesi kıyıda biriki gülüşme yarattı. 

"Gelik... Bu sabah çarşıda görükler Lazoğlu." 

Lez Memed, sevinçle mırıldand. 

"Nizipli Süleyman." 

Endişelerin yerini sevinç aldı, Motor kıyıya yanaşırken Abdullah bir sigara yakmak için elini tabakasına attı. Sigarayı çıkarmadan Osman Kahya durdurdu onu. 

“Ateş yok." 

Ay ışığı bulutların arasından Haliç'i bir kez daha aydınlattığında, takanın yüklenmesi başladı. Onbeşe yakın insan iri sandıkları pamuk balyası taşır gibi taşıdı, güverteye sıraladı. 

Sonra Kürt Süleyman, Laz Memed'e bir paket uzattı. 

"Nedir?" 

“Bildiri... Fırkadan,." 

Yükleme bitince, Laz Memed, Ardeşenli Abdullah, Osman Kaptan, Nizipli Süleyman sarıldılar, helallestiler. 

Kürekler takayı uzaklaştırırken ay ışığı bir kez daha göründü. Bu kez yararsız çıkışına hepsi kızdı Ardeşenli dişlerinin arasından aya sövdü. Sonra Osman Kahya motoru çalıştırdı, taka boğuk bir tıkırtıyla Karaköy'e doğru yol yapmaya başladı. Yükleme yerinden henüz iki-üç yüz metre uzaklaşmışlardı ki, karanlığın içinden silah sesleri duyuldu. Bir yandan birçok tüfek, diğer yandan tek tük tabanca sesleri birbirine karıştı. Karaköy'e yaklaşana dek çatışma sürdü. Karaköy önünden Boğaza doğru yol yapmaya başlarken, tekneyi büyük bir sessizlik sardı, Balıkçı takası şimdi gözleri karanlığın içinde açık, kulakları ayrıldıkları kıyıda, kalpleri heyecanla çarpan üç insanı Haydarpaşa'ya doğru götü:uyordu. Sonra ayrıldıkları kıyıdan gelen tabanca sesleri, ardın- dan sürekli ateşlenen mavzer sesleri kayboldu. Kıyıdaki arkadaşları tükenmişlerdi. Balıkçı teknesini bir hüzün sardı sonra, Başlar öne düştü, gözler nemlendi. Osman Kahya "tamyol" derken ilk kez sesi titredi. 
Yüreğinde bir hınç büyüdü, büyüdü. . 
Sonra bir türkü oldu ağzından döküldü. 


Mert Egemen 


Yolun yanında bir uzun ırmak... 
Zor Oluvor gayrı yerinde durmak. 
Bakındı şu garip ırgat işine, Gayreti düşmanı kırmak. 

Şafağa kadar yol aldılar. Hiç biri gözünü bile kırpmadı. Öğle vakti Ayvalık'a vardılar. , Kıyıdan yüz, metre , açıklarda Ardeşenli 

"Sahil muafaza, .." dedi. 

Laz Memed hışımla geminin bur nuna koştu, gözlerini kıstı, kendilerine doğru gelen botu gördüğünde mırıldandı. 

"Ne işleri var?" 

“İstanbul'dan çıkışımızı öğrendiler herhal," 

Koşuştular, köprüde toplandılar. 
Osman Kahya elindeki bildiri paketini konserve ve yemek kutularının arasına koyarken: 

"Memed..." dedi. "Sen fıçının üstüne otur, elinde bir yanar sigara olsun." 

Anladı Memed. 

"Ne zaman patlatayım?" 

"Paket ya da cephane ele geçerse sigarayı fıçının üstündeki delikten içeri at. Onları da birlikte götürürüz öbür yana." 

Sonra tabancasını çıkardı, motor kapağını açtı. Ardeşenlinin çiftesiyle motorun içine koydu. Helalleştiler sonra, 

Yunan botu yanlarına geldiğinde, Laz Memed ıslıkla "Enternasyonal" i çalıyordu Bot yanaştı, ıslık sustu. Silahlı askerler ve bir Rum teğmeni takaya atladı. Botun makinalısı üzerlerine döndü, Teğmen onlara Rumca bir şeyler mırıldandı, o anlamadıklarını farkedince ısrar etmedi. Takanın araması başladığında Laz Memed barut fıçısının üstüne oturmuş tebessümle izliyordu askerleri. Erler kamarayı ve idare odasını birkaç dakikada darmadağın ettiler. Güvertedeki sandıklardan birinin tahtalarını sökerlerken, Laz Memed'in sigarası fıçıya yaklaştı. Sonra erler sandıktan çıkan oyuncak bebeklere baktılar, gülüştüler. 

Sandığın altı aranmadı... Sigara fıçıdan uzaklaştı. Her yer arandı, Rumca bir şey bulunamadığı bağırıldı... Bota binerlerken idare odasın- dan son çıkan erin ayağı dağıtılmış eşyalara takıldı. 

Ve er rafa çarptı. 

Ve diğer erler gürültüye duraladılar. 

Ve raftan bildiri paketi düştü, patladı. 

Ve bildiriler yerlere dağıldı. 

Ve düşen er kalktı... 

Ve düşen erin elinde bildirilerden biri vardı. 

Laz Memed'in gözleri yerden kalkanerde,.. 

Ve sigara fıçıya değdi, değecek, 

Ve er hızla baktı bildiriye. 

"Bütün cihanın proletaryası birlik olun." 

Ve er baktı Osman Kahva'nıngözlerine, . 

Erin gözleri ışıl ışıldı. 

Ve er güldü... Dostluk doluydu gözleri, sevgi doluydu. 

Ve er elini bir Anadolu köylüsü gibi göğsüne vurdu. 

"Proleter... Komünist. . . 
Yorgo proleter." 

Ve siyara uzaklaştı fıçıdan. 

Ve er bildiriyi attı, Koştu bota atladı. Bot hareket ettiğinde botun arkasında bir çift dost göz onlara bakıyordu. Islak ıslaktı gözleri... 

Yorgo ağlıyordu. 

Osman Kaptan gözlerini eliyle sildi ve onun o tok tornacı sesi : 

"Tam yol" dedi. 


Ben 


raları çeşitli özel galeri- 


lerde de sergiler açtım. 
1974 sonlarında Türkiye'ye geri döndüm. Gör- 


düğünüz gibi çalışmala- 


nmi halen bu atölyede sürdürüyorum. 
—Resim anlayışınız 


nedir? Resimleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 

—Resimlerimde, resmin teknik kalıplarından kendimce, duygularımla geliştirdiğim, o kendime özgü bir tekniğim var. Bu tekniğim bazı arkadaşlarımca eleştiriliyor, Özellikle Akademiden yetişen sanatçı arkadaşlar, eleştirirken, belirli kalıplar içinde bakıyorlar resi mle - rime. Bu arkadaşları yermek için söylemiyorum bunu. Elbette resim- de belirli kurallar olacaktir, Benim karşı çıktığım, sanatçının bu kuralann dışma çıkamayacağı anlayışıdır. Bu görüs sanatçıyı bir cendere altına alıyor, 


sımaz resimlerime, Kendi yorumum girer, kendi biçimim girer, Deformeler yaparım. Fakat bu deformeler resmimi anlaşılmaz hale getirmez. Çünkü yaptığım deformasyonlar izlediğim insanlar- da var 

Yukanda belirttiğim gibi. resimleriminkonusunu yaşamın içerisinden çıkardım. İnsanları yaşam- dan aldım've doğa ile bütünleştirdim. Biçimimde halk sanatlarından yararlandım. Örneğin bir ağaç çizerken genç kızlarımızın işlediği oyada- ki, yemenideki motifler- den yararlandım. 

—Resi mlerinizin- ya yılmasında, halka ulaşmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? 

—Bunu kısaca şöyle cevaplamak istiyorum. 
Resimlerimi o sergilemek bayağı güç bir iş. Yeterli galeri yok. Devlet galerilerinde resim sergilemek 


i gad 


Konularımı genellikle içinde yaşadığım olaylardan çıkarırım. Çevremde yaşayan 'insanlardır resimlerimdeki tipler. 
Bir kunduracı, bir baloncu, bir mitingdeki insanlar... Kisaca yaşamda gördüğüm, beni etkileyen olaylar resmimde yansır. 
Ancak toplumun içinden çıkardığım konular, bir 


"Sinemada Edebiyat Uyarlamaları” açık ofurumu yapıldı 


26 Ocak Cuma günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde *Sinemada Edebiyat Uyarlamaları"! konulu bir açık oturum yapıldı. 

Cevat Çapan'ın vönettiği açık oturuma konuşmacı olarak yönetmen Halit Refiğ ve Doçent Önay Sözer katıldı, 

Oturumun açış konuşmasını yapan Cevat Çapan sinemanın ortaya çıkışındon sonra seyircileri eğitme ve cğlendirme görevi ile karsı karşıya kaldığını söyledi, Bu nedenle kendinden önecki sanatlardan, hikaye, roman ve tiyatrodan halkın beklediği şeyleri kendisinin de vermesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Çapan, edebiyat uyarlamalarının bu ihtiyaçtan kaynaklandığını sövledi 

Cevat Çapan konuşmasında sinemanın hem yığınlara, hem de seçkinlere yönelik bir sanat olduğunu 


bir formalite. özel galeriler ise bu işin tüccarlığını yapıyorlar. Bu galerilerde resim değil isim satılıyor. 
esim satmak bir isim işi, Ancak belirli bir üne kavuşursanız resimleriniz alıcı bulur. Eğer isim yapamamışsanız, bu işle hayatınızı osürdüremezsiniz. 
—Teşekkür ederim 


ispat ettiğini, bunu yaparken de kendi dilini, kendi anlaüm özeliklerini geliştirdiğini ifade etti, Cevat Çapan sinemanın getirdiği en önemli yeniliklerden 


birinin saygın bir sanat olduğunu kabul ettirmesi olduğunu söylerken, 'Sinema görüntüye dayanan bir sanat olduğu için inandırıcı bir sanattır da'' dedi, 

Daha sonra söz alan Doç, Önay Sözer “Bir ede. 


biyat yopılından filme uyarlamaları bir çeviri olarak nitelendirebiliriz. Bir İletişim aracından veya bir sanattan başka bir sanata çevirinin tarih içindeki en önemli örneği, sans döneminde incil ve mitosların resme çevrilmesidir"' dedi ve sözlerine şunları ekledi; 

"Çeviri yorum demektir, Çeviri ile birlikte bakış 


açısı da değişir. O halde edebiyat yapıtının sinema- 


ya uyarlanması o yapıtın yepyeni bir biçimde yorumlanmasıdır. 
“Sinema ile romanın temel aynmlarından biri 


de romanın eş zamanlı bir yapıya sahip olması, fil min ise zaman İçinde ardarda varolan birtakım görüntülerden oluşmasıdır. 

“Roman dile dayalı bir dine uzak tutr, oysa, film çıkça ortaya koyar, Romanın de bireyseldir, sinemanın ise de kollektfür." 

Önay Sözer konuşmasında aynca kurgu yöntemiyle çeşitli karşıtlıkları tirebildiğine de dikkat çekti, 

Yönetmen Halit Refiğ de söyledi; 

"Sinema ile edebiyat arasındaki lama farkı cdebiyaun düşünceye, sinemanın ise düşünselin yanmda duyumsala hitap etmesidir, Sinema görme ve duyma yanmda düşünceye de yer vererek edebiyatla da ortaklık sağlar, 


olarak bizi kenkonusunu atüketimi tüketimi 


yapıt gösterir, üretimi de üretimi de 


sinemanın biraraya geoturumda şunlar 


temel algı- 


“Edebiyat eserinde yaratılmak istenen duygu, heyecan neyse varolduğunu kabul ettiğim sinema diliyle yeniden yaraulmak zorundadır. 

“Örneğin ben Aşkı Memnu'yu sahne sahne, romanın resim karşılığı olarak çekmedim, O Yazar hangi düşüncelerden yola çıkmıştı, neler 


düşünerek bu romanı yazmıştı? Ben filmim bü. 
tünü içinde bu fikirleri yansıtmaya çalıştım." 


Yazar Osman Şahin, TCK'nın 
142. ve 312. maddelerinden 


yargılanıyor 


Yazar Osman Şahin, 28 Eylül 1978 tarihli AYDINLIK gazetesinde yayınlanan "Kopo Romani Kürt Halkını Türkmen Asıllı Gösteriyor" başlıklı bir eleştirisinden dolayı Türk Ceza Kanununun 142/3-6 ve 31 2/12 maddelerinden yargılanacak. 

Osman Şahin, Milliyet Yayınlarının düzenlediği 3. 
Roman Yarışmasında birincilik ödülü kazanan ve Dersim İsyanını konu alan Mustafa Yeşilova'nın KOPO adlı romanı hakkında yazdığı sözkonusu eleştiride, "Dersim halkının Türkmen asıllı olduğunu iddia eden yazarin tarihsel bazı gerçekleri çarpıttığı, dolayısıyla ırk çı-şoven tarihçilerin bakışıyla konuva yaklaştığını” ileri sürdüğü için, İstanbul Basın Asliye Ceza Mahkemesince, beş yıl hapis cezası İstemiyle yargılanacak, 


Split. 8. Akdeniz Oyunları için hazırlıklarını hızla sürdürüyor: 


8.Akdeniz Oyunları Organizasyon Komitesi 


Başkanı Ante Skataretiko: 

"TÜM YUGOSLAVYA VATANDAŞLARI, AKDENİZ OYUNLARININ EVSAHİBİ 

OLACAK” 


8. Akdeniz Oyunları Organizasyon Başkanı Ante Skataretiko Split'teki Akdeniz Oyunları hazırlık çalışmaları konusunda Makedon ya'nın BİRLİK gazetesine yaptığı açıklamayı yayınlıyoruz. 


HAZIRLANIYOR 
Akdeniz Oyunları ulus- 


lararası plandaki durumu ve şöhretinde olduğu kadar, sporumuzda var olan bazı gideri mesi konusunda büyük önem taşımaktadır. Bizler, Split ve Adriyatik Sahili, bu şekil de ülkemizde önemli toplumsal-siyasi ve spor alanında büyük spor gösterileri düzenlemek için örgütleyici yeteneğimizin olduğunu 


aksaklıkların 


kanıtlamaktayız. Çünkü Akdeniz Oyunlarından daha büyük spor gösterisi 


Yaz Olimpiyat oyunlarıdır, Bu nedenden ötürü, böyle sorumlu işler için nasıl hazırlanmamızın gerektiğini çok çabuk anlayabildik. 


Bilindiği gibi Akdeniz Oyunlarının evsahi pliğini daha 1971 yılında İzmir 


de almak istiyorduk. Fakat ancak dört yıl sonra Cezayir'de bu büyük spor gösterisinin evsahipliği bizlere 


verildi. Bizim bağlantısız siyasetimiz yüzünden bunu » çok daha önceleri yapmamız gerekiyordu. 
YAPILARIN 
İNŞAAT İŞLERİ GECİKMİYOR 
Böyle büyük girişimle- 


rin tam zamanında hizmete 


verilişi konusunda gerçekten endişeler mevcuttur. 
Bunlar Akdeniz Oyunlarından sonra da olacak. 
Gerçekten finans bakımından sıkıntı oçekmekteyiz. 
Fakat bu durum bizleri daha uyanık olma yolunda etkilemektedir, Çünkü ancak bu şekilde toplumun bize verdi ği görevi başarıyla sonuçlayabileceğiz. Spor sitelerinin ınşaat işleri hızlandırılmıştır. İnşaat işleri son etapta bulunmaktadır, Bu nedenden ötürü inşaat işlerinin tam zamanin- da sonuçlanacağına kıvançla inanmaktayız. 


SPLİT VE 
HIR VATİSTAN'IN ÇABALARI SAYESİNDE KÜÇÜK SPOR 
YAPILARI VE BAZI 
SPOR YAPILARININ ONARIMI BAŞLADI 


Ek olarak temin ettiği- 


miz 37 milyar Dinarla Split Stadını genişletiyoruz, "Gripa" spor merkezini 


adapte ediyoruz, 4. Tenis sahasi ve'âficılık merkezi inşa etmekteyiz. Kıvançla inanr yoruz ki sahilimizin öteki kentlerinde de spor yapıları tam zamanında tamamlanacaktır. 

Oyunların tüm sahil boyunca uzanması, bu kentlerde sporun ilerlemesi için yeni bir olanak yaratmaktadır. Uzun bir mesafede organisazyon işlerinin zor duruma düşmesine ve bu tür organisazyon daha fazla para istemesine karsın, biz bu organizasyonu benimsedik. 
Çünkü bu sayede Sin, Ma- 


Judo Milli Takım Antrenörü, 


davetli olarak 
İtalya” ya gidiyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Judo Milli Takım Antrenörü Adnan Özmen, İtalya Judo Federasyonunun davetlisi olarak İtalya'ya gidiyor. 

İstanbul'da yapılan Judo Barış Turnuvasına katılmak üzere İtalya Milli Takımının başında gelen, İtalyan Judo Federasyonu - Başkanı Genolini Mavrizio bir antrenör'ün masraflar kendilerine ait olmak üzere İtalya'ya davet edileceğini gazetemize açıklamıştı. 

Daha sonra Judo Federasyonuna İtalya'dan elen resmi bir yazıyla talya'ya bir antrenör davet edildiği öğrenildi. 
Judo Federasyonu da İtalya'ya gitmek üzere Judo Mili Takım Antrenörü Adnan Özmen'i seçti 

Adnan Özmen, yol masrafları hariç tüm mas- 


açıklamada 


Gazetemize bulunan İtalya Judo Federasyonu Başkanı Genolini Mavrizio 


rafları İtalya Judo Federasyonunca karşılanmak üzere 4 ay süreyle İtalya" da kurs görecek. 

İtalya Judo Federasyonu arasında gerçekleştirilen dostça yardımlaşma gereğince, antrenörlerimizin İtalya'da ücretsiz kurs görmeleri, ilki bu ay başlamak üzere dört aylık sürelerle devam edecektir. 


İSTANBUL AMATÖR FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ 


Ayhan Yarkın Futbol Ajanlığı Danışmanlığına afandı 


İstanbul Amatör Futbol Federasyonu kurucu ve yönetim kurulu üyesi Ayhan Yarkın İstanbul Futbol Ajanlığı danışmanlığına atandı. 


Ayhan Yarkın en son Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü Futbol Ajanlığı danışmanlık ve yardımcılığı olmak üzere amatör futbola 18 yıl fahri hizmet etmiştir. 


İstanbul Futbol Ajanlığı danışmanlık görevi- ne yeniden getirilen Yarkın "en büyük gayem 


Ayhan Yarkın amatör futbolun taban- 


dan başlatılmasını gınlaştırmaktır" 


yay- dedi. 


karska, miş, Hvar, Braç, Trogir, Siberik, Zadar kentlerinde hiç olmazsa birer spor yapısı kazandırdık. Bu durum, kıyı kentlerimizde beden kültürünün kitleleşmesine katkıda bulunmak- 


tadır, Karşılaştığımız. güçlükler az olmayacak. Çünkü 
25 spor dalındaki spor 
gösterisinin böyle uzun 


bir mesafede yapılması gerçekten çok güçlükler yaratmaktadır. Hatta yapıların inşaatından çok, bu durum bizlere güçlük yaratmaktadır. 


OYUNLAR 
YUSGOSLAVYA'YI 
TEMSİL ETMEKTEDİR 


Projelerin si şimdi 


gerçekleşmeartık yalnız uzmansal bölümlerimizin işi değildir. Özetle Yugoslavya Beden Eğitimi Federasyonu'nun daha fazla angaje edilmesini beklemekteyiz. Aynı şekilde tüm spor federasyonlarınızdan ve her Yugoslav o vatandaşımızdan bu (o organisazyona Jaha yakından ilgi göstermesini beklemekteyiz. Bu şekilde ülkemizde amatör sporun gelişmesini istemekteyiz. 


AKDENİZ OYUNLARININ MALİYETİ 


Split dışındaki spor yapıları gözönünde bulundurmazsak, yatırım için 126 
milyar, organisazyon için 30 
milyar, Dinar olmak üzere toplam 156 milyar dinar tutarında olacaktır. Bu miktar İki DC-10 uçağı fiyatıdır. 


Önümüzde daha sekiz ay var. Sahilde ve tüm Yugoslavya vatandaşları bu organizasyonun ev sahibi olar kendilerini hissederlerse o zaman büyük bir işi başarıyla sonuçlandırmış olacağımıza kıvançla inanmaktayım. 


e— 
Türkiye Ligi ve 
Türkiye Kupası 

maç başlama saatleri yeniden belirlendi 
Futbol Federasyonu 1 

Şubat-l Mart tarihleri arasında oynanacak Türkiye 

Ligi ve Türkiye Kupası maç- 


larının başlama saatlerinj yeniden belirledi. 


Maç saatleri zorurlu nedenler dışında hiç bir şekilde değiştirilmeyecek, Bölgelere göre maç başlama saatleri şöyle: 

“1. Grup: Balıkesir (Bandırma), Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir (Tire, Ödemiş) Kırklareli (Lüleburgaz), Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak. 


1. Maç: 13.30 2. Maç: 15.30 

2. Grup: Antalya, Ankara (Kırıkkale), Bolu (Düzce) Çorum, Eskişehir, İsparta, Kastamonu, Kuşehir, Kon- ya (Ereğli), Nevşehir, Zon-Zuldak, (Karabük). 

1. Maç: 13.15, 2. Maç: 15.15 

3. Grup: Adana (Ceyhan) Amasya, Gaziantep, Hatay, (İskederun), Mersin, (Tarsus), Kayseri, Samsun,, Sivas, Tokat, 

1. Maç: 13.00 2. Maç: 15.00 

4. Grup: Diyarbakır, Giresun, Elazığ. Erzincan, Erzurum, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Trabzon, Urfa. 

1. Maç: 12.45 2. Maç: 14.45" 


Olaylar 


DÜŞÜNCELER 
Milli Eğitim Bakanlığının katı tutumu 


Ali Gür 
B.Eğitimi Öğretmenleri Demeği 


Genel Başkanı 


Ancak Milli Eğitim Bakanlığının tutumunu da bu konuda eleştirmek gerekir. İlke olarak davranışını haklı bulsak da, tavizsiz, katı tutum“ kendi gereksinmelerini de karşılamayı olanaxsız kılıyor. Bizce buradada sorunu birlikte çözüme bağlamak için olumlu bir yaklaşım içinde olmalı her iki bakanlık da. Kendi içinde eksik de bulsak yetişmelerini, öğretmenlik formasyonlarını, şarta bağlı istihdam ve hizmet içi eğitim, yetiştirme seminerleri ile sorunu halletme yolları aramalı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının herhalde salt okullarla ilgili bakanlık olarak kalmaması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının her meslek insanına Milli Eğitimin temel ilkelerini ulaştıracak kadar geniş olmalı çalışma alanı. 

EĞİTİMDE BİRLİK SPOR EĞİTİMİNDE DE BİRLİK ŞEKLİNDE GÖRÜLMELİ 

Eğitim ülke gençliğinin tümüyle çok yönlü işlenmesi, yetiştirilmesi, geliştirilmesi ilkesi içinde düşünülebilir. Böyle konuşulur, böyle yazılır, buna inanılır kuramda. Fakat uygulamada da böyle olmalı. Eğitim salt okulda başlayıp okulda biten bir süreç değildir ki. Aile, kulüpler, çevre hele günümüzde okullardan çok daha etkin bir biçimde etkiliyor, yönlendiriliyor insanlarımızı. 

Milli Eğitm Bakanlığı nasıl ulaşacak buralara, kendisini okullarla sınırladığı zaman. Bizce en başta Spor Bakanlığı ile çok sıkı ve düzenli, disiplinli bir ilişki içinde olması zorunludur. 
Birlikte bir eğitim planlamasının yapılması ve uygulamasının da çok iyi bir işbölümü içinde yürütülmesi zorunludur. Bu yapılmadığı takdirde sadece yazıda kalır eğitimin bütünlüğü. Spor Bakanlığı sadece spor organizatörlüğü yapan bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı sadece öğretim yaptıran bakanlık olarak kalır. Bizler de çocuğun, yetişmekte gencin büyük bir boş zamanında onunla birlikte olan fakat niteliksiz, eğitimle uzaktan yakından ilişkisi olmayan kimselere bırakırız eğitim işini. Bu nedenle,her eğitim kurumunda eğitimci niteliğine sahip kişiler yetiştir-. 
meye önem verdiğimiz kadar, her spor birimin- de, çocuğun boş zamanında onunla birlikte olacak her bireyde eğitimcilik niteliğini aramamız, yetiştirmemiz gereklidir. Bu görüşe dayanarak "Spor adamı” terimini "Spor eğitimcisi” olarak genişletmeliyiz. 


YARIN: Spor Akademileri ne yetiştirecek? 


Basketbolda geçen hafta 


Galatasaray Beşiktaş maçında seyirciler zevk dakikalar yaşadılar. 


Basketbolda geçen hafta ilginç sonuçlar alındı. Ozellikle Eczacıbaşı'nın İzmir'de Karşıyaka'ya yenilme- si lig heyecanını hayli etkiledi. Bu haftaya kadar başarısız maçlar çıkaran Karşıyaka Eczacıbaşı'nı 87-72 yenerken alkış topladı. 

Tepede bunlar olurker en fazla konuşulan konu 1. 
ligden kimin düşeceği idi. Bu konuyla en fazla ilgilenen ekipler ise kuşkusuz Fenerbahçe ve Galatasaray. Fenerbahçe'nin Tofaş-SAS'a 113-79, Galatasaray'ın da Beşiktaş'a 92-79 yenildiği de düşünülürse bu iki takımın bundan sonraki durumları hayli ciddi. 
Üstelik Taç Spor da DSİ Spor'u 87-79 yenerek büyük bir avantaj sağladı. 

Ligin güçlü ekiplerinden Efes Pilsen Yenişehir Meysu'yu farklı yendi. 104-71, Bu sonuçla lider Tofaş SAS ile arasındaki 6 puanlık farkı bozamadı. Gerçekten de Y. Meysu, Efes Pilsen maçı izlenmeye değerdi. Aynı şekilde maç sonrası Meysu'nun Amerikalısı Benjamin" in Spor Sergi Sarayının camlarını kırması da ilginçti. 
Ne yazık ki, bu olaya fazla kişi tanık olamadı. Sanırım ki görebilselerdi Benjamin'i alkışlamazlar kınarlardı. 

Ankara'daki maçta ise beklenen sonuç alındı. Ziraat Fakültesi Şekerspor'u 70-69 yendi. 

PUAN DURUMU 


TAKIMLAR O G B 


Tofaş SAS 
Eczacıbaşı 
Efes Pilsen 
Beşiktaş 
Ziraat Fak. 
Karşıyaka 
Y. Meysu 
Şekerspor 
DSİ Spor 
Taç Spor 
Galatasaray 
Fenerbahçe 
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31 Ocak 1979 


"Ankara Cezaevine silah sokmaya çalışan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) İçeriye silah sokma teşebbüsünden sonra cezaevine ziyaretler birinci akrabalarla sınırlandı. 
Olaydan sonra cezaevine her türlü gazete ve dergi girmesi de yasaklandı. 


Adakale sokakta bulunan Türk İngiliz Kültür iMe:kezine saat 21.00'de tahrip gücü yüksek patlayıcı madde atıldı. Patlama sırasında binanın camları ile bir bölümünün hasar gördüğü belirtildi. 
Bu olaydan yarım saat sonra Bakanlıklarda bulunan Ticaret Bakanlığına da tahrip gücü düşük patlayıcı madde atıldı. 
Cumhuriyet Savcısı Aykut Kutlay, Ticaret Bakanlığına konulan patlayıcı maddenin kalorifer görevlilerinin bulunduğu odanın penceresinden atılmış olduğunu belirtti 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler olayla ilgili olarak, "Sanıyorum ki Türkiye'deki gelişmelere göre, belli çevrelerin son azgınlık alametleridir. Türk halkının bu azgınlardan kurtulacağına inanıyorum"'dedi. 

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdiler. 

TARSUS'TA 

Türkiye Halk Bankasınm Tarsus Şubesi, maskeli ve silahlı üç kişi tarafından soyuldu. Kasa- da bulunan 591 bin lirayı alan soyguncuların havaya ateş ederek bir otomobile binip kaçtıkları bildirildi. 

BERGAMA'DA 


Bergama Belediyesi Halkla İlişkiler Bürosuna önceki gece patlayıcı 


madde atıldı. Belediye Başkanı Rıfat Serdaroğlu, patlama sonucu hasar meydana geldiğini, bu tip hareketlerle vatandaşa yaptıkları yardımların engellenemeyeceğini söyledi. 
BALIKESİR'DE 

İzmir - Ayvalık karayolunda minibüsün içinde yapılan aramada, yolculardan Ali Osman Gürgün'ün yanında naylon torba içinde 100 metre uzunluğunda dinamit fitili ele geçirildi. Gürgün gözaltına alındı. 

TRABZON'DA 
Trabzon POL-DER 


Başkanı M. Gizlice'nin silahlı saldırıya uğradığı ve 21 Ocak akşamı, Kuzgundere'de bir kahvede toplantı yapan Ali Yaşar, Mete Küçük, Az- mi Solmaz adlı komandolar "Bir işi bitirmek üzere" kahveden ayrılmışlardı. Akşam meydana gelen olaylardan sonra ihbar edilerek gözaltına alınan sanıklar, Emniyet'te çelişkili ifade vermelerine rağmen serbest bırakıldılar. Daha önce 25 Aralık günü bir 


yaralanma hadisesinden Numune Hastanesinde yatan Ali Yaşar ve yanındaki arkadaşı muhabirimizi tehdit etmiş, 

Yaşar “evine giderken tabakhanede kurşunlandığını" iddia etmişti. 


20 Aralıkta ise ÜGD 
olayı kışkırtma aracı olarak kullandı ve "Aydınık'ta teşhir edilen ülküdaşımız Ali Yaşar gece evinden çıkarken kurşunlandı" diye bildiri dağıttı. Bildirinin tamamen provokasyon amacıyla dağıtıldığı anlaşıldı. Ali Yaşar'ın Gülbaharhatun karakolunda görevli bir polis tarafından Numune Hastanesine götürülmesi- ne 12-18 Aralık tarihlerinde hastanede yatmasına rağmen olay, karakol kayıtlarında ve savcılık dosyasında yer almıyor. 
Numune Hastanesindeki görevliler, Ali Yaşar'ın bacağındaki yaranın yakın mesafeden ve üst- ten atılan bir kurşunla meydana gelmiş olduğunu belirtiyorlar. MHP'ye yakın çevrelerde ise olayın komandoların kendi aralarındaki bir tartışma sonucu meydana geldiği söyleniyor. Olay, hastanedeki ve emniyetteki MHP yanlısı güçler tarafından gizlendi. M. Gizlice ile Karadeniz Dev-Genç üyelerine yapılan saldırıda sahte plaka ile kullanılan ve gerçek plakası 52 AE 339 olan taksinin, komiser Şükrü Kireç'in emrinde bulunması ise daha önce basına yansımıştı. 


© Silah kaçakçılığı yaptığı ihbar edilen Örer Engin adlı bir şahıs, valizde taşıdığı 21 adet silahla yakalandı. Yetkililer, Ömer Engin'in ilk sorgusundan sonra adli- 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 
18.33 ARIMAYA 


Çizgi film dizisinin 22. bölümü yayınlanacak. 
19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA (İki Ar- 


kadaş) 


İki kafadar Archie ile Peter'in serüvenlerinin anlatıldığı programda ayrıca çocüklara iyi beslenmeleri için öğütler veriliyor. Yapım: Hilmi 


Akyalçın. 


19.30 TÜRK HALK MÜZİGİ (Hale Gür) 

20.00 BİR KONU, BİR KONUK 

Jülide Gülizar'ın binalarda ısı kaybının önlenmesi konusunda Orman Bakanlığı Yüksek Ven Kurulu Üyesi Cemal Konca ile yaptığı söyleşi 


sunuluyor. 
20.30 HABERLER 


21.15 MİNİK KONSER 


Adnan Saygun'un "Kevengin Yollarında ve Akkoyun" adlı eserlerini Walter Strauss yönetimindeki Ankara Radyosu Çok Sesli Korusu seslen- 


diriyor. 


21.20 ÇARŞAMBA GECESİ 

Uğur Dündar'ın yönetiminde hazırlanan ilginç magazin programında televizyonun kuruluşu- nun 12. yıldönümü nedeniyle hazırlanan bir bölüm de yer alıyor. Ayrıca güldürü sanatçılarından kısa parodiler sunuluyor. 

22.30 AŞK GEMİSİ (Aranan Adam) 

Dizi filmin 9. bölümü yayınlanacak. 


23.15 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 

06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.02 Kadın Dünyası 10.01 Arkası Yarın 11.20 Solistler Geçidi 12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
15.01 Şarkılar 

15.40 Türküler Geçidi 16.05 Hafif Batı Müziği 


TRT2 


08.00 Açılış 
09.00 Olayların İ çinden 10.30 Uluslar ve Biz 

11.05 Şarkılar 

12.00 Küçük Konser 12.20 Şarkılar 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 13.30 Olayların KÇinden 14.30 Çeşitli Müzik 

15.30 Şarkılar 


TRT3 


07.00 Açılış 

08.00 Sabah Konseri 09.00 Barok Müzik 
10.00 Senfonik Müzik 11.00 öğleye Doğru 13.00 Konser Saati 14.30 Caz Müziği 


16.45 Türküler 

17.02 Aksama Dogru 18.01 Çocuk Bahcesı 19.00 HABERLER 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 20.40 Türküler Geçidi 21.02 Konuların ıçınden 21.45 Türküler 

23.00 HABERLER 
00.02 Unutulmayanlar 01.00-05.00 Gece Yarısı 


16.20 Arkası Yarın 17.00 Buyuk Eserler 18.00 Yurttan Sesler 18.50 Hafıf Muzık 
20.00 Karma Fasıl 
21.00 Radyo Tiyatrosu 22.00 Turkuler Geçidi 23.00 Türkülei 

23.35 Çeşitli Sololâ. 
23.55 Kapanış 


15.00 Günün Konseri 16.00 Oda Muzıgı 

19.00 Bır Konse: 

20.30 Caz Ustaları 

22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Çatşamıba Konseri 24.00 Gece ve Murik 01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHME 1 AVABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdü 


yeye sevkedildiğini ve olaya adı karışan Temel Macar'ın yakalanması için çalışıldığını bildirdiler. 


İSTANBUL'DA 


Zeytinburnu Sümer mahallesinde Cafer Hergün adlı yurttaş üç kişi tarafından önce başına zincir vurularak dövüldü, sonra da cebinde bulunan 860 Alman Markı alındı. Soyguncular daha sonra "Sen Komünistsin, bizi polise ihbar edersen seni öldürürüz” diyerek kaçtılar. Cafer Hergün, saldırganlardan ikisini tanıdığını, birinin Gâvur Ali diğerinin de Çeto Kemal lakabıyla tanınan Iğdırlı MHP militanı olduğunu söyledi. 


© Fiat Köse adlı kişinir. 
Bostancı Yalı yolu, Çamaşırcı deresinde bulunan inşaatının bodrum katına patlayıcı madde atıldı. Patlamanın maddi hasara yol açtığı belirtildi. 


© İstanbul 
Müdürü Hayri Kozakçı: oğlu jandarma, inzibat ve polis ekiplerinden oluşan yeni güvenlik gruplarının her gece saat 23.00'ten sabah 06.00" 
ya kadar şehrin çeşitli hassas noktalarında aramalarını sürdürdüklerini açıkladı. Bu arada. 1. ve 
2. Şube ekiplerinin normal çalışmaları dışında yeni oluşturulan ekiplerin de aramalara katıldıkları belirtildi. 


5 öğretim... 


(Baştarafı 1. Sayfada) rekçesiyle Enstitüye bağlı Sevk ve İdare Yüksek ƏJkulu öğretim üyelerinden doktor Gürkan Uysal, doktor Sami Güven, doktor Nihat Gündüz, doktor Gencay Şaylan ve doktor Meral Tecer gözaltına alındılar. Kütüphane memuru Numan Köylüoğlu da kütüphane- de bulunan kitap ve dergiler dolayısıyla gözaltı na alındı. 

Aramayı yapan ekip herhangi bir gerekçe göstermeden, "arama yapacağız , anlayışlı olun”, diyerek kilitli bulunan odaların kapılarını ve kilitli bulunan çekmeceleri de kırarak arama yaptı. Bu arada Genel Müdür Prof, Doktor Şeref Gözübüyük odasını aratmadı 

Sıkıyönetimin götürdüğü çok sayıda kitap arasmda ders kitaplarının da bulunduğu öğrenildi. 

Bir baskın havasında gelen ekip, öğrencileri sınıflardan çıkararak elleri - ni başları üzerine koydurttu ve üzerlerini aradı. 
Öğrenciler iki saat kadar Enslitü içersinde gözal tında tutuldular, 

Öğrenci temsilciliğini de arayan ekip, odada boya ve pankart malzemesi bulduğu için öğrenci temsilcilerini de götürdü 

Bilgisine başvurdu gumuz Ankara Sıkıyönetim Komutanığı Adli Müşavirliği olaydan haberi olmadığını bildirdi ve gözaltına alınanlar kendilerine intikal ettikten sonra haberleri olabilece$ ğini söyledi. Emniyet 1, Şube Nöbetçi Komiser liği ise aramayı doğruladı fakat arama nedeni hakkında bilgileri olmadığını söyledi 


Wells Fargo... 


(Baştarafı 1. Sayfada) varıldığı.belirtildi. 


Ticaret Bakanı Köprüliler yazısında, "kredinin zamanında ödenmemesi halinde, hangi malların hangi fiyatlarla ihracı konusunda bugünden bir bağlantı yapılamayacağı" da belirtildi. Köprülüler ayrıca Ziraat Bankası'nın Ticaret o Bakanlığı'ndan talimat almadan Tarım Satış Kooperatifleri ile doğrudan bağlantı kurmasını da istedi. 

Bilindiği gibi Ziraat Bankası Wells Fargo Bank öncülüğünde bir bankalar grubu ile yaptıgı anlaşmaya göre Wells Fargo ve diğer bankaların rehin ajanı olarak çalışa caklı, Buna göre Tariş. 
Çukobirlik, Antbirlik ve Fiskobirlik'in mal varlık larının belirli bir bölümü Ziraat Bankasınca kirala nacaktı. Wells Fargo adına kiralanacak olan depo lara konulan pamuk, fisuk ve Wells Fargo'nun uygun göreceği öteki iirünler, Wells Fargo'nun belirlediği fiyatlarla satılarak alınan kredi geri ödenmiş olunacaktı. 


Emniyet 


MERKEZ BURO 


Bütçe 2 Şubat'ta Senatoda 


ANKARA(ÖZELİ 


Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay dün düzenlediği basın toplantısında 1979 yılı bütçesi- nin 2 Şubatta Senato'da görüşüleceğini, açıkladı. 
Bütçe üzerindeki görüşmelerin 10 gün süreceğini bu süre içinde çalışmaları tamamlamak için gerekirse gece ve gündüz çalışılacağını belirten Atalay, bu görüşmeler sonunda bütçenin tekrar Bütçe Karma Komisyonuna gönderileceğini söyledi. 


57 kişinin... 


(Baştarafı 1. Sayfada) ceği belirtildi. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürünün bu konuda gazetemize yaptığı açıklama şöyle: 

"Bazı gazetelerde çıktığı gibi bu kişilerin sayısı 800 değil, Türkiye çapında 57'dir. Söz konusu uygulama Çalışma Bakanlığı müfettişlerince yapılan inceleme sonucunda ortaya çıktı. 
Bu kişilerin sahte evrakla işe girdikleri, belgeyle işe alanların da bazı kamu kuruluşlarının personel yetkilileri olduğu belirlendi. Personel yetkilileri, bu kişileri sınava girmedikleri halde, sınava girmiş ve kazanmış gibi göstermişler. Hem işe girenler hem işe alanlar savcılığa verildi." 


Bakanlık yetkilileri de ‘sahte evrakla alınan bu kişilerin MHP yanlısı olduğunu, sahte evrak konusunda Teftiş Kurulunca araştırma yapıldığını, önce Danıştay'a başvurulduğunu Danıştay'ın da b” belgeleri Adliyeye gönderdiğini o belirttiler Bakanlık yetkilileri bu kişilerin işlerine son verilmesi uygulamasının 657 
sayılı devlet memurları kanununun 98. maddesinin b fıkrasına göre yapıldığını belirttiler. Bu maddede şöyle deniliyor: 

“Memurluğa alınma, şartlarının herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya memurlukları sırasında şartlarından herhangi birini kaybetmesi.. hallerinde memurluğu sona erer." 

Daha önce de bu tür sahte evrak düzenlemek suçundan (Çalışma Bakanlığından 10 kişinin işi ne von verilmiş, bu uygulamadan hemen sonra da Bakanlık Müsteşarı Çetin Zilan'ın evine patlayıcı madde atılmıştı 


ETKO... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Sıkıyönetim Mahkemesine gönderilmesine karar verdi 


Hakim Albay Hamdi Sevinç o başkanlığındaki An kara Sikiyönetim Mahkemesi. Kahraman- maraş'ta 19 Ocak 1978“ de ökkeş Gemici adlı 


bakkalın dükkanına patlayıcı atmaktan sanık Ce lal özger'in davasına da baktı 

Sıkıyönetim ilanından 


evvel Ankara Ağır Ceza Mahkemesine o Güvenlik nedeniyle nakledilmiş 


olan bu davanın nakil kararının Sıkıyönetim Mahkemesini .bağlayamayacağı belirtildi ve nakil sebebi ortadan kalktığın- dan Adana Sıkıyönetim Mahkemisine ilgili davalarla birlikte veikisizlik kararı verilerek gönderi!- mesi istendi 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi savcının bu istemine uyarak aldığı yetkisizlik kararıyla adı geçen davalarm Adana Sıkıyönetim Mahkemesine gönderilmesini kabul eti 


“Hükümete. .. 


(Baştarafı 1. Say fads 


o “Düsüremediğimiz takdirde hic olmazsa ha yati konularda hükümete destek olalım” 

o “Bu da gerçekleş mezse geniş tabanlı bir hükümel formülüne ya nasalım” 

Demirel'in kendisine bu öneri paketini sunan AP'li parlamenter ve il başkanlarını “sabır ve iti dal” tavsiye ettiği bildiri lyor 


KAYIP Akşam Namık 
Kemal Lisesinden aldığım kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür 


İsmail KARGINER 


ANKARA BUROSU Meşrutiyet Cad. 32/8, 


(Baştarafı 1. Sayfada) man da savaş dışı bırakıl- 
1. 

Radyonun açıklamasında, bu bir ay içinde Devrimci Halk Ordusuna bağlı kuvvetlerin Vietnam'a ait 300 tankı, 2 
bin askeri aracı ve 12 uçağı da tahrip ettiği belirtildi. 

Radyo ayrıca sivil halkın da işgalcilere karşı direnişe geçtiğini ve başkent Pnom Pen'in 20 
kilometre güneyindeki bir kasabada, halkın baltalar, sopalar ve taşlarla âlahlanarak 100'ü aşkın Vietnam askerini öldürdüğünü açıkladı. 

Kukla hükümet radyosunun ise bu gelişmelerle ilgili olarak herhangi bir yorum yapmaktan kaçındığı belirtiliyor. 

Yabancı gözlemeler, Demokratik Kamboçya' nın -Sesi Radyosu tarafından verilen bu rakamları "ihtiyatla" karşıladıklarını belirtmekle birlikte, ülkenin çeşitli bölgelerinde gerilla savaşı sürdüren Demokratik Kamboçya Hükümetine bağlı kuvvetlerin Vietnam'a ciddi kayıplar verdirdiklerini bildiriyorlar. 


öte yandan Tayland hükümeti, Kamboçya'da Vietnam tarafından kurdurulan kukla hükümeti tanımayacağını ve Pol Pot yönetimindeki Demokratik Kamboçya hükümetiyle ilişkilerini sürdüreceğini açıkladı. 

ARNAVUTLUK 
TAYLAND'A 
VE ASEAN 
ÜLKELERİNE 
SALDIRIYOR 

Arnavutluk ATA ajansının 17 Ocak tarihli bülteninde, Uzak Doğu'da Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland arasında geliştirilen iyi komşuluk ilişkilerine yer verildi. 

Ajansın konuyla ilgili haberinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin "Taylandlı faşistlerle işbirliği" yaptığı ileri sürüldü. Arnavutluk bülteninde, Güney Doğu Asya Ülkeleri Örgütü'nün (ASEAN) gerici iktidarların denetiminde olduğu ve ABD emperyalizminin çıkarlarının bölgedeki bekçisi olduğu iddia edildi. 
Çin Halk Cumhuriyeti" nin bu örgütle "işbirliği yaparak ABD emperyalizminin yörüngesine girdiği" ileri sürüldü 


Taşova... 


(Baştarafı 1. Sayfada) balandı. Tahrip edilen binaların CHP'li yurttaşlara ait olduğu ve bu binalar arasında CHP ilçesinin de olduğu bildirildi. Taşova'da olaylar şöyle gelişti: 

Önceki akşam Hasan Değişmen adlı kişiye ait bir kahve bir grubun silahlı saldırısına uğradı. 
Saldırı sırasında çıkan olaylar sonucu Davut Durak adlı sağ görüşlü kişi kimliği (o belirlenemeyen kişiler tarafından öldürüldü. Bunun üzerine ilçe- nin çeşitli yerlerine sıçrayan olaylarda da Selim Umay, Fatih Kuru ve Emsal Özdemir çeşitli yerlerinden yaralandılar. 
Bu olaylar sırasında TÖB-DER binası da bombalandı 

Dün de Yavuz Durak' 
ın cenazesinin kaldırıldığı saat 10.30 sıraların- da Hükümet Konağının önüne gelen bir grup komando, Taşova Cumhuriyet Sacısı İsmail Değer İnal'a tabancavla ates açtı. Savcı İsmail Değer İnal ağır şekilde yaralandı 


TiKP il yöneticisine tertip hazırlayarak tutuklatfıran polisin MHP yanlısı olduğu belirlendi 


İÇEL(ÖZEL) 

TİKP İçel İl yöneticisi Sabri Aslan'ın tutuklanması için hazırlanan tertipte rol oynayan Uğur Abacı adlı polisin MHP toplantılarına katıldığı belirlendi 

Sabri Aslan, üzerinde esrar bulunduğu söylenerek tutuklanmış ve hakkında esrar müptelası olduğuna ilişkin düzmece bir rapor düzenlenmişti. 
Bu raporu hazırlayan kişinin fizik tedavi uzmanı Vahap Çalışkan olduğu belirtiliyor. Vahap Çalışkan ise İçel AP Milletvekili Ramazan Çalışkan'ın kardeşi oluyor. 

TİKP İçel İl örgütü 30 
Aralık tarihinde Sabri Aslan'ı izleyerek gözaltına alan arabanın plakasız olduğuna dikkat çekerek bu olaydan sonra Mehmet Aktaş adlı yöneticilerinin de otobüs durağında üstünün aranmak istendiğini hatırlatıyor. 

Sabri Aslan aleyhine düzenlenen tertipten sonra bazı polislerin, Emniyet Müdürüne telefon ederek "böyle bir olay oldu, içinden nasıl çıkavağız" diye sordukları da belirtiliyor. Bazı polisler ise olayın tertip olduğunu bildirirken, ikinci şube şeflerinden ömer Cengiz'in emriyle gerçekleştirildiğini kaydettiler. 

TİKP İçel İl örgütü, Cafer Şahin, Uğur Abacı ve polis memuru Mahmut'un daha önce nerede çalıştıklarının belirlenmesini ve hangi siyasete hizmet ettiklerinin araşurılmasını istedi. Ayrıca Uğur Abacı adlı polisin 
30 Aralık'da Erdemli'de 
yapılan MHP toplantısına kalıldığının araştırılmasını talep etti. 

Sabri Aslan halen yapilan tertip sonucu cezaevinde yatmaktadır. 


ve tedavi ya gönderilirken öldü 

Savcının öldürülmesinden sonra komandolar olayları genişletmeye çabhştlar. Bu sırada CHP Taşova ilçe binası ve CHP'li yurttaşlara ait olan yirmi beş . işyeri tahrip edildi 

Olaylar hakkında bilgisine başvurduğumuz Taşova Kaymakam Vekili Galip Üstünoğlu İs mail Değer İnal yaylım ateşine tutanların sağcı olduklarını ve aynı kişi lerin olayları geliştirmek için çaba sarfettiklerini açıkladı. Galip Üstünoğ lu güvenlik önlemlerinin ar tırıldığını, gerginliğin sürdüğünü söyledi. CHP A masya Ìl Başkanı Orhan Kayıhan da Cumhuriyet Savcısını öldürenlerin ko mando olduklarını açikladı. 

AMASYA'DA NELER 
OLDU VE SON 
DURUM 

Amasya hem Alevi hem Sünni vatandaşları mızın birlikte yaşadığı hir ilimizdir 

Amasya'nın Suluova İlçesine bağlı Akyazı köyü MHP'lilerin karargahı haline getirilmiştir. Burada büyük boyutlarda silah kaçakçılığı yapıldığı yaygın bir xöylentidir Bundan bir süre önce Akvazı köyünden Ahmet adlı bir kişi silah kaçak çılığı yaptığı için yakalanmıştı. 

Ayrıca Göynücek İlçesine bağlı Yaslıkışla ve Varay köyleri de MHP' lilerin hakim durumda olduğu köylerdir ve bu köylerin çevresinde Alevi köyleri bulunmaktadır 

Ancak gerek Taşova Kaymakam Vekili ve gerekse Amasya Valisi Aydemir Ceylan Taşova" 
da meydana gelen olayların tamamen yatıştırıldığını K.Maraş gibi bir provokasyonun yatatılamadığını açıkladı. Vali Ceylan kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde olaylarla ilgili ojarak bazı kişilerin yakalandığını, bazılarının ise yakalanmak üzere olduğunu ancak isim açıklamanın bu aşamada sakıncalı olacağını söyledi. 

Amasya'da dün gece saat 19.00'dan itibaren sabah 07.00'ye kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı konuldu. 


Üniversite sınavlarına başvuru süresi:5-19 Şubat 


ANKARACAA) Üniversitelerarası Seçme Sınavına katılmak isteyen adayların başvuruları 5 Şubat Pazartesi günü başlıyor. 

ÜSYM Başkanı Prof. 
Altan Günalp, sınav klavuzlarının bütün okullara gönderildiğini, adayların 
50 lira karşılığında klavuzları okul yönetimlerinden alabileceklerini bildirdi. Günalp, adaylar- dan başvuru belgelerini hatasız doldurmalarını istedi. 


için Amasya' 
yolda 


Adayların başvuru belgelerini vermeden evvel ödeyecekleri sınav harcı bu yıl 400 lira olarak belirlendi. / 


YURI DIŞI BUROI ARI 


14 bin Vietnam... 


Sovyetler Birliği desteğindeki Vietnam'ın Kamboçya'da giriştiği istila hareketine hiç değinmeyen Arnavutluk'un, istilacılarır kurduğu kukla Kamboçya yönetimini tanımayı reddeden Tay- 


land'a "faşistler" diye saldırması ilgiyle karşılandı. 


VİETNAM ÇİN'İ 
TEHDİT ETTİ 
Vietnam ordu gazetesi "Ouan Nhan Dan" 26 
Ocak tarihli sayısında, Çin Halk Cumhuriyeti'ne saldıran bir yazı yayınladı. Gazete, "Soykırım yapan katilleri destekleyen devletler, bu cinayetlerin hesabını vermelidirler" diyerek Çin Halk Cumhuriyeti'nitehdit etti. 
İENG SARY 
PEKİN'DEN AYRILDI Demokratik Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İeng Sary'nin Pekin'den ayrıldığı bildirildi. 


ESKİ BAŞBAKAN DEMOKRATİK 
KAMBOÇYA'YI 

TEMSİL EDECEK 

1970 ile 1976 yılları 

GRUNC (Kamboçya Kraliyet Milli Birlik Hükümeti) Başbakanı olan Penn Nouth, Mozambik" te yapılacak olan Bloksuz ülkeler toplantısına katılmak üzere Maputo'ya hareket etti. Perşembe günü yola çıkan Penn Nouth toplantıda Demokratik Kamboçya hükümetini temsil edecek. 


Carter: 
"Güçlü bir Çin, dünya barışına hizmet eder” 


DIŞ HABERLER x SERVİSİ 

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping ile ABD Başkanı Carter'in Beyaz Saray'da önceki gün yaptıkları görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi. Dört saat kırk dakika süren görüşmede, Deng Siao-ping Sovyetler Birliği'nin dünya çapında izlediği saldırı politikasını eleştirdi . Deng Carter'in sorusu üzerine Çin-Vietnam sınırındaki olaylar hakkında da bilgi verdi. Görüşmede, Carter Deng'in davetini kabul ederek Pekin'e gideceğini açıkladı. ABD Başkanı, buna mukabil olarak Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi Başkanı ve Başbakan Hua Guofeng'i Washington'a davet etti. 

Daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti (o Başbakan Yardımcısının Onuruna bir yemek verildi. Yemeğe ABD Eski Başkanı Nixon da katıldı. Bilindiği gibi Nixon Çin'i ziyaret eden ilk ABD Başkanıdır. 1972 yılında Pekin'e giden Nixon. Mao Zedung'la görüşmelerde 


bulunmuş ve görüşme lerin sonunda da ünlü Şanghay bildirisi yayınlanmıştı. 

Onuruna verilen ye mekte bir konuşma yapan Deng Siao-ping. 
Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle Amerikalılar ve Çinliler için yeni bir dönem başladığını belirtti. Deng, “İki ülke arasındaki ilişkiler barışın korunmasına ve insanlığın ilerlemesine büyük katkıda bulunacaktır." dedi. ABD eski Başkanı Nixon'un girişimlerine de değinen Deng, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesin- de çaba sarfeden herkese teşekkür etti. 

Daha sonra bir konuşma yapan Carter, Deng'in ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Carter, iki ülke arasındaki ilişkilerin kısa dönemde olduğu gibi uzun dönemde de istikrarın korunmasında büyük rol oynayacağını söyledi. Carter, konuşmasının sonunda, güçlü bir Çin'in dünya barışına hizmet edeceğini belirtti. 


(Baştarafı 1. Sayfada) mamlayan Başbakan Bülent Ecevit dün öğleden sunra yurda döndü. 

Trablus'da yapılan görüşmeler sonunda Türkiye'nin Libya'dan aldığı petrolün miktarı artırıldı, Daha önce imzalanan bir anlaşma uyarınca Türkiye Libya'dan yılda 3 
milyon ton petrol almaktaydı. Bu miktar yapılan görüşmeler sonucu 197$ 
için 4 milyon tona, 1980 
için de 5 milyon tona yükseltildi 

Türkiye ile Libya arasında iki anlaşma ile bir tutanak imzalandı. Başbakan Ecevit ile Libya Başbakanı Abdüsselam Callud tarafından imzalanan belgeler, "Türk-Libya Gelişme İçin İşbirliği Genel Anlaşması “Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Alanın- daki Uygulamalar ve Gelişmelerle İlgili Görüşme Tutanağı" ve "Askeri Alanda Teknik, Ekonomik, ve Eğitsel İşbirliği Çerçeve Anlaşması" başlıklarını taşıyor. 


ON YIL SÜRELİ 
GENEL ANLAŞMA 


Genel Anlaşma iki ülke arasında un yıllık bir süre içinde ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik alanlarda ortak planlarla geniş kapsamlı bir 


işbirliğini öngörüyor. 
Anlaşma on yıl sonra taraflarca uygulamadan 


kaldırılmazsa, on yıllık bir süre için daha işlerliğini koruyacak. 


Anlaşma, öncelikle iki ülkede tarım ve hayvancılığın o geliştiril- 


mesi için ortak planlamayı, inşaat , ve karayolları alanında işbirliğini, bankacılık hizmetlerinden karşılıklı o yararlanmayı, Libya'nın işgücü ihtiyacına Türkiye'nin katkısını, bilimsel ve teknik alanda bilgi ve uzmanlık olanaklarının geliştirilmesıni öngörüyor. Anlaşmanınbir maddesi yeni Trablus Limanının Denizcilik Bankası tarafından işletilmesini öngörüyor. 

Anlaşma ile, Türkiye ve Libya Ortak sanayi tesisleri kuracaklar ve doğal yeraltı kaynaklarını işletip geliştirmede işbirliği yapacaklar. Ayrıca iki ülke, üçüncü ülkelerde ortak girişimler- de bulunacaklar. 


Soyadı değişikliği 


Altındağ 1. Asliye Hukuk Hakimliğinin 1978/ 
1247 sayı ve 29.12.1978 
tarihli kararı ile Bican olan soyadım BİRCAN olarak tashih edilmiştir. 

Orhan Y.BİRCAN 


KA YIP— 1976 yılında aldığım pasaportun u kaybettim. Hükümsüzdür. 
Burhan ER 


KAYIP— Türkiye'den aldığım ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 
Mehmet ATAKAN 


Libya'dan... 


TUTANAKDA 
NELER VAR 

“Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmelerle İlgili Görüşme Tutanağı''nda ise, petrol konusundaki anlaşmanın yanısıra, Libya' nın Türkiye'ye yardım konusunda öteki İslam ülkeleri ile ilişki kuracağı yer alıyor. Belgede ayrıca Türkiye'nin Libya'ya olan ihracatı artırılıyor. 

Tutanak ayrıca Libya'daki Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin bazı hükümler ile Türkiye'ile Libya arasında askeri alanda teknik, ekonomik ve eğitim alanında yapılacak işbirliğinin genel ilkelerini içeriyor. 

TÜRKİYE-LİBYA 

ARASINDA 
İMZALANAN 
3 ANLAŞMA İLE 
PROTOKOL 
ONAYLANDI 

Öte yandan Bakanlar Kurulu, o Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonunun Aralık ayında Ankara'da yapılan 4. dönem toplantısında imzalanan 3 anlaşma ile protokolü onayladı. 

Resmi Gazetede yayınlanan anlaşmalar Türkiye ile Libya arasında ortak mühendislik ve müşavirlik inşaat ve işletme ile tarım ve hayvan- 


cılık konularını kapsıyor. 


Ecevit'in ziyareti sırasında üzerinde anlaşmaya varılan Türk-Libya İşbirliği Planı, İşbirliği Protokolü ve Ekonomik Belimzalandı. Öte ülke arasındaki resmi görüşmelere ilişkin bir Ortak Bildiri hazırlandı. 

BELGELER NELERİ İÇERİYOR 

Türkçe ve Arapça olarak hazırlanan belgeler- den işbirliği planı Türkiye ve Libya'nın gerçekleştirebilecekleri işbirliğinin uzun vadede dayandırılacağı ana ilke ve hedefleri kapsıyor. Türk-Libya işbirliği protokolü ise iki ülkenin kısa vadede gerçekleştirecekleri projeler ile çalışma alanlarını ve bunlara ilişkin somut ayrintıları içeriyor. Ekonomik elge de Libya'nın Türkiye'ye sağladığı ekonomik kolaylıkları ve kredileri belirliyor. 

Ayrıca iki ülke heyetleri arasında imzalanan Askeri Eğitim Anlaşması ile Libya subayların Türkiye'de eğitilmesi kabul ediliyor. 

Başbakan Ecevit ile Libya Halk Kongresi Genel Sekreterliği üyesi Abdüsselam Callud arasında imzalanan anlaşma iki ülkenin gelişmelerini belli bir program çerçevesinde planlamaları ile ilgili ana ilkeleri de içeriyor. 

Varılan bir karara göre, Libya'daki Karayolları, su tesisatları gibi altyapı yatırımları da Türkiye' nin teknolojik katkısı ile gerçekleştirilecek. 


ABONE ÜCRETLERİ 


İŞÇİLERLE İLGİLİ KARARLAR 

Bu arada, Başbakan Ecevit, önceki gün Bingazi'de Türk işçilerine hitaben yaptığı konuşmada, işçilerin durumlarıyla ilgili olarak alınan kararları açıkladı. Buna göre, Türkiye'ye para gönderen işçiler paralarını Libya'daki bir bankaya (o yatırabilecekler. Bu durumda, Merkez Bankası işçinin ailesine gönderilen miktarı Türk parası ile ödeyecek. 


ORTAK BİLDİRİ 

Ortak bildiride, Ecevit ve Callud'un, görüşmelerde, ikili ilişkiler ve İslam dünyasını ilgilendien uluslararası sorunları ele aldıkları belirtilerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliğinin gelişmesinden memnuniyet duydukları bildiriliyor. 

KIBRIS SORUNU 

Ortak bildirinin Kıbrıs sorunu ile ilgili bölümünde ise' söyle deniyor: 

“Taraflar, Ada'da bağiımsız, egemen, iki toplumlu, iki bölgeli ve bağlantısız, federal bir cumhuriyetin kurulması amacına yönelik çalışmaları kolaylaştıracak uygun bir ortamın yaratılması için, 

, Rum tarafının Türk toplumuna ekonomik ambargo ve haberleşme ve seyahat alanlarında belirli kısıtlamalar uygulama yolundaki çabaların durdurulmasında görüş birliğine varmışlardır." 

AFRİKA'NIN İÇ 
İŞLERİNE MUDAHALE EDİLMESİNE KARŞI ÇIKILIYOR 

Türkiye-Libya ortak bildirisinde Afrika'nın iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıkılarak şöyle deniyor: 

"Taraflar, Afrika Kıtasının işlerine dışarıdan müdahaleleri şiddetle reddetmişlerdir. Her iki taraf, Afrika halkının ve Afrika Birliği Örgütünün iç sorunlarına adilane bir çözüm bulma yeteneğine inançlarını belirtmişlerdir." 

Ortak bildiride, Filistin Kurtuluş Örgütünün Filistinli Arapların tek ve yasal temsilcisi olduğu belirtilerek, Arapların işgal edilen topraklarının boşaltılması istendi. 

Türkiye-Libya ortak bildirisinde, ırkçılıkla savaşta, Afrika'daki kurtuluş hareketlerini tam olarak destekledikleri belirtiliyor. 

Ortak bildiride, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında daha hakça ve adilane ekonomik ilişkilerin kurulmasına yol açacak yeni bir uluslararası ekonomik düzenin hızla kurulması gerektiği de vurgulanıyor. 

Ecevit'in, Callud'u Türkiye'ye davet ettiği ve bunun kabul edildiği de ortak bildiride belirtiliyor. 


İLAN TARİFESİ 


H pe 

“(Baştarafı 1. Sayfada) uçağına izin verilmesi için yapılan istemi onayladığı bildiriliyor. 
Geç saat yapılan bir açıklamaya göre, Homeyni, bugün sabah saat 05.00'te Paris'ten hareketle, 15 yıla yakın bir süredir uzakta yaşadığı ülkesine dönecek. 

Tahran'dan yapılan açıklamaya göre de, Bakanlar Kurulunun Homeyni'nin dönmesine izin verdiği bildirildi. 

Homeyni bugün öğle saatlerinde Tahran'da olacak. 

GÖSTERİLER 
SÜRÜYOR 

İran Başbakanı Şapur Bahtiyar'ın Homeyni'nin ülkeye dönüşünü engellemek için sürekli olarak oyalama taktiklerine başvurması ve havaalanlarını sudan gerekçelerle kapalı tutması üzerine bir kaç gün önce yoğunlaşan Bahtiyar aleyhtarı gösteriler sürüyor. 

Tahran'daki kaynaklar, başkent Tahran dahil, ülkenin hemen hemen bütün kentlerinde Homeyni lehinde gösteriler yapıldığını, zaman zaman şiddetli çatışmalara varan bu gösterilere, hemen hemen ülke nüfusunün dörtte birinin katıldağını belirtiyorlar. 

Tahran'da hemen her gün milyonlarca insanın gösterilere katıldığını bildiren yabancı kaynaklar, son üç günlük çatışmalar- da ölenlerin sayısının 200'ü bulduğunu ve en az 750 kişinin de yaralandığını belirtiyorlar. 
gösterilerde önceki gün de 43 kişi öldürüldü. 

BİR JANDARMA 

GENERALİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Önceki gün Tahran'da yapılan gösteriler sırasında, bir jandarma generali, göstericiler (o tarafından, askerlere ateş emri verdiği gerekçesiyle yakalandı. Kimliği henüz belir- 


lenmeyen generalin biçaklanarak öldürüldüğü bildiriliyor. 


Öte yandan, Kennedy meydanında bir SAVAK merkezini basan göstericiler, halka ateş açan bir SAVAK komiserini kiyasıya dövdüler, Komiserin yarasının ağır olduğu açıklandı. 


an 4 
Kıbrıs'ta 
(Baştarafı 1. Sayfada) 

gelişmelerle ilgili bölümünün bugün ve yarın ele alınması bekleniyor. 

Rapor, Kıbrıs'taki gelişmelerin yanısıra, İran, Afganistan ve Lübnan'daki gelişmeleri de inceliyor. Raporda İran'daki halk hareketinin geliştiği ve gücünü ortaya koyduğu vurgulanıyor. 


Kıbrıs o konusundaki gelişmelerden de söz edilerek (o toplumlararası 


görüşmelerin hala başlamamış olmasının hayal kırıklığı yarattığı belirtiliyor ve Avrupa Konseyinin bu görüşmelerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gözetimi altında bir an önce başlaması için çağrıda bulunması isteniyor. 

Kıbrıs ile ilgili bu raporun görüşülmesi sırasında Avrupa Konseyinin İnsan Hakları dosyası hakkında verdiği kararın da ele alınması bekleni- 


yor. 
DENKTAŞ POHL'LE 
İKİNCİ KEZ 
GÖRÜŞTÜ 


Kibris Türk toplumu Başkanı Rauf Denktaş, aki Milletler Genel ekreteri temsilcisi Galindo Pohl ile son 24 saat içinde ikinci görüşmesini de yaptı. Denktaş, görüşmeden sonra, yaptığı açıklamada, toplumlararası görüşmelerin gündeminin hazırlıkları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü bilairdi. Denktaş temasların bir süre daha devam edeceğini, gündem hazırlıklarına ilişkin olarak kurulun görüşlerini de alacağını söyledi, 


Carter'in... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


muna ilişkin olarak da şunları söyledi: "Başbakan Bülent 
Ecevit Kıbrıslı Türklerin görüşme masasına dönmeye hazır olduklarını açıkça bildirmiştir. Başbakan Ecevit, Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher'in son Ankara gezisi sırasında toplumlararası görüşmelerin yeniden başlaması yolundaki dileğini ve bunun için kısa zamanda bir yol bulunması umudunu açikça belirtmiştir." 
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K. Maraş olaylarının çeşitli cephelerine ışık tuttuk, Hem tek tek saldırganları, hem de perde 


kın yüreğini daha da ferahlatacak ve yaraların bir an önce sarılması için gerekli ortamı hızla yaratacaktır. İddiaları iletelim. 

se 


Önce K, Maraş İl Jan- 


A 


A 
WG 


S Kahramanmaras olaylarının içyüzü “XX, 


Sayın Komutanım, 


K.Maraşın Yürükselim mahallesinde oturan bir Vatandaş Olarak 


Olayları yerinde izleyen AYDINLIK ekibi, 


ALKIN ZiHNİNDEKİ BAZI SORULAR 


lemlere yol açacağı düşünülmüş müdür? 

b) Binbaşı Kemal Şerbetçioğlu, - birligindeki askerlere, kesinlikle ateş edilmemesi ve evlere girilmemesi emrini ver miş midir? Vermişse. bu 


gerisindeki elebaşıları darma Alay Komutanı 22/12/1978 Bünü Mahel1 uygulamanın gerektiğinaçıkladık. o Hazırlıklar, Albay Münip Kaymaz'la Sabah Saot de silah kullanılması şekeylemler, katliam, gizli ilgili iddialardan söz ede- lindeki hükümlere ve ya- 


ilişkiler, katliam sonrası ve kaçış gibi. K. Maraş 


ceğiz. Albay Kaymaz, şu anda görevinden alınmış 


ni mize tıkadık bindirerek yenag doğdebi 


halle ga 
Yab. Asiz Kemil askeri arabaya iş kalabalı#ın yanına #idip kalabalığın 


sonra . 


şanan duruma uysun olup olmadığı araştırıl 


TANER KUTLAY, ALI ÖZTÜRK, KEMAL DEMİREL 


yazıyor 


yanındaki sivil araçten indirilen malzemelerin dağıtılmasına nezarcê otti 


halleye #felniğinde kışlâyı Aleviler bagtı kıplayı kur 


mış mıdır? Bu emir yü- 


olaylarının bütün safha- ve Bolu'ya tayin edilmiş- 


Torra: 


larını bir bir inceledik, tir. tarın diye bir yayğara koperâp toburun kışlaya çekilmesini sağladı. Big ziloden;, gözleri önünde Şimdi görev, Sıkıyöne- |... Aleviler vatandaş deyilmiyiz bizleri ezmeye niçin teşebbliste iftiralar birçok ınsanın öldüğünü A à Albay Münip Kaymaz la bizleri oziyorler. Çocuklarımızı kadınlarımızı kesiyorler diri diri gören bazı asker ve sutim makamlarına ve şüp- 4 mshalledeki çam ařaçlarına Çivtliyovlar, barir adi p du? 
hesiz K. Maraş halkına *a) Katliam hazırlıkları Sayin komutanım Veolur Allah rızası için Kerekenler hakkında aylar aglamışlar mıdır 

düşüyor. Biz, böylesine açıkça belli olduktan kanuni #plemin yapılınmını ve yürükselim mahalle halkının ifsdeninin c) Kemal Şerbetçiog- büyük çapta bir tertibin sonra, MHP'liler açık alınmasını vatendaylık hakkımızın ,çinetilmemenini ,İşe ve filde Hidemi lu, bir K.Maraşlı olarak 


sorumlularının cezasız kalmayacağını düşünüyoruz. Onlar, günün birinde yaptıklarının hesabını mutlaka vereceklerdir, Bir basın organı olarak, bu yaranın tezelden sarılması için üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimiz kanısındayız. 
Suçluların o cezalandırılması yanında, K. Maraş halkının olaylardan ders çıkartarak, bir daha böyle katliamların yaşanmaması için elele vereceğine deinanıyoruz. Böylesine kıyımları önlemeninyolu, herşeyden önce halkın — kışkırtmacılara, tertipçilere imkan vermemesi, onları yalniz bırakmasıdır. 


K. Maraş katliamı daha önce belirttiğimiz gibi tam 32 saat sürdük- ten sonra, ordu birliklerinin müdahalesi sonucu bastırıldı. Can ve mal kaybına ve yaşanan büyük acılara rağmen, kat- 


liamın en sonunda bastırılması yine de yürekleri ferahlattı. 


Fakat, süregelen acılar bir yana, K. Maraş halkı yine de bazı tedirginlikler içindedir. Bu tedirginlik, olaylar sırasında birkaç subayın görevlerini gerektiği gibi yerine getirmediği kanısından doğmaktadır. 
Evet, K. Maraş halkı bu 


kanıdadır ve vaygın halde bazı iddialar mevcut- 


tur. Biz, bu iddiaları yet kililerin bilgisine sunarak bir basın görevini yerine getirmek istiyoruz. Bunlann cevaplanması, hal- 


açık faaliyet yürütmesine rağmen tedbir almamıştır. Valiye verdiği bilgiler doğru çıkmamıştır. Ni- 


çin? 
b) Kaymaz, 21 Aralık Perşembe gecesi MHP 


Yöneticisi Hasan Balcı' nın evinin önünde toplanan kalabalığı neden dagıttırmamıştır? Ve neden hastane önünde toplanan öğretmenlerin yakınlarını dağıttırmayi tercih etmiştir? 

c) Cuma günü, öğretmenlerin cenazesi sırasında, Albay camii civarında toplanan MHP'li kalabalığı dağıtmak için ne gibi tedbirler almıştır? Bu tedbirler vaktinde alınarak, kalabalığın büyüme- si önlenemez miydi? 

d) Askerlerin etkili bir şekilde olaylara müdahale etmesini engellemiş midir? Niçin “Silah kullanmayın” emrini vermiştir? 

e) Cumartesi ve onu takip eden katliam günlecinde, olayları engelleyici mahiyette ne gibi bir tedbir almıştır? Yasaların kendisine yüklemiş olduğu görev ve sorumlulugu ne derece yerine getirmiştir? Bu tutum, saldır. 
ganlara cesaret vermemiş midir? 

f) Albay Münip Kaymaz, gelişmeleri İçişleri Bakanlığı'na bildirirken gerçekleri yansıtmış midır? Eğer yansıtmışsa, İçişleri Bakanı, TRT'den olayların yatıştığını söylerken, katliamın bütün hızıyla devam etmesinin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının çeliş- 


Gündüz hakkında 


yörz , bizlere bir yol #öterilmenini izlerden Arz Ederiz ,Say''ılarınla, 


17/1/1979 


BİR ŞİKAYET DİLEKÇESİ: Şikayetçi Ahmet Güdücü, olaylar sırasında görevini gereği gibi yerine getirmediği şeklinde bir kanıya sahip olduğu Binbaşı Kemal sıkıyönetim Komutanlığı'na bir şikayet dilekçesi yolladı. 


Ahnet Güdücü 


Bu dilekçede görüldüğü gibi, K.Maraş halkı bazı tedirginlikler içinde. Gerekli araştırmayı yaparak, bu tedirginliği gidermek de yetkililerin görevi. 


kiye düşmesinin anlamı nedir? 

g) Saldırganlar sokaklarda eli silahlı olarak dolaşırken, yakıp, yıkmaya 


ve öldürmeye devam ederlerken, Albay'ın Yürükselim mahallesin- 


de yaptırdığı aramanın anlamı nedir? Bu arama sonunda kayda değer bir silaha da rastlanmadığı görülünce, olayları önlemek için kullanılması gereken güvenlik kuvv rinin enerjisinin boşa harcanması Şeklinde bir uygulama yapıldığı söylenemez mi? 

h) Yürükselim'de bir evden telefonla olayları gerçek Şekilde Ankara" ya hükümete ve İstanbul' da basına duyuran TİKP İL Başkanı Haydar Güngör'ün kaldığı evin aratılması nedendir? Bu evden hiç bir şey çıkmaması, bu aramanın "silah vs bulmaktan başka bir amaca yaradığını gösterebilir mi? 

1) Bazı saldırganlarda, ordu malı silah ve mermi görülmesi karşısında, ge- 


TEK BACAKLI ADAM Günlerden 24 Aralık Pazar. Yıllardan 1978 K.Maraş, Yenimahalle semtinde bir adam, MHP'lilerin saldırısından kaçıyor, kendisini vilayete bir an önce atabilmek için. Bu tek bacaklı adam, yaşayabilmek için, son gücüyle direniyor. 


rekli müdahaleyi yapmış mıdır? Bu durumun tahkikatı yapılmakta mıdır? 

j) Özellikle, saldırıların Kayseri Hava İndirme Birliklerinin aktif ve kararlı çabaları sonunda bastırıldığı ilgililerin ve bütün basın mensupları- nın bilgisi dahilindedir, Aynı insi f ve kararlı ligin K. Maraş jandarmasında da bulundugu inkar edilmez bir gerçek olduguna göre, bu kararlılısın gösterilmesi önündeki engel ne olmustur? 


Binbaşı Kemal Şerbetçioğlu 


4) Gaziantep, Zırhlı Birlik Tabur Komutanlarmdan Binbaşı Kemal Şerbetçioglu, Kahramanmaraş'ın sağ eğilimleriyle tanınan eski bir mensuptur. K. 
Maraş katliamı şehir halkinm önemli bir bölümünün katıldığı kitlesel ve sosyal bir olay nitelig 


ailesine 


e büründügüne göre, binbaymm ailevi durumunun, bazı tedirginlik ve prob- 


ADANA CEZAEVİNDE BULUNAN BAZI SALDIRGANLAR: 


EYÜP ÇAM: Yakalandı. 40-45 yaşlarında sakallı, Hacıbaba lakab'yla tanınır. 
Elbistanlı olduğu zannediliyor. Maraş'ta seyyar tabla ile lahmacunculuk yapıyordu. Av malzemesi satan bir dükkan ve bir 


kuyumcunun 


yağmalanmasında bulun- 


du. 18 adet büyük altın aldı. Av malze- 


mesine ait 


malları 


evine götürürken. 


Alay'a yakın bir yerde jandarmalarca 


yakalandı. 


HÜSEYİN KİL: İsa Diyanlı Mahalle. 
sindeki bir apartmana giren ve öldürme olayına bizzat katılanlardan birisi. Bu apartmanda öldürülen bir kadının boynundaki ve kolundaki altınları almıştır. 
Emniyet Müdürlüğü önünde polis tarafından yakalandı. Suçunu emniyete itiraf etti. 18-19 yaşlarında. 

MAHMUT DOĞAN: 45-50 yaşlarında. 
sakallı. Hacı Baba da deniyor. Motorsikletle yük ve adam taşıyarak yaşıyordu. 
Yürükselim Mahallesinde yakılan evleri söndürmek isteyen itfaiye erlerine engel 


oldu. Yakalandı. 


FAHRİ AYDINGÖL: Çınarlı Cami 


Hocası, 


Camiye bomba yerleştirirken 


jandarma tarafından yakalandı. Olaylarda "kışkırtıcı ve tahrik edici konuşmalar ya- 


pıyordusYakalandı. 


MEHMET KARDEŞ: 45-50 yaşların- 


da, kısa boylu 


gözlüklü, 


Akdere'de 


bakkal. Elinde silahla. "komünist Alevi 


öldürüp. o cennete 


gideceğiz” 


diyerek 


halka saldıranlardan. Yakalandı. 

RECEP ELBİSTANLI: ve Babası: Doganlar Çırçır Fabrikasını benzin döke- tek yakanlardan. Ayrıca, Doğanlara ait Mersedes marka taksiyi de yaktılar. İkisi 


de yakalandı. 


RECFP KOYUNCU: 19-20 yaşlarında. 
CHP binasına gaz döküp yaktıktan sonra, 


suçüstü yakalandı. 


MUSTAFA KARADANA: Araplı köyünden. 30-35 yaşlarında. Aksu köprüsünde geçen arabaları durdurup, yolcuları sorguya çektikten sonra dövenler- 


den. Elindeki 


den. 


satırla bazı kişilere saldırmıştır. 
AHMET KIZILDAĞ 


Adana Türkoğlu 


araba ve 


ve İBRAHİM 
KÖKOĞLU: Türkoğlu'nun Kılılı köyün- 


yolu üzerinde 


yolda geçen arabaları durdurup sorguya 


çekenlerin 


elebaşıları. 


Her ikisi de 


sTürkoğlu'nda oturuyorlardı. Yakalandı- 


lar. 


şehrin yapısını çok iyi bildiği halde, emrindeki askerleri niçin sadece vilayet civarında tutmuş, katliamın gelişti- gi yerlere asker göndermeme tutumunu niçin benimsemiştir? 

d) Yenimahalle Karamaraş ve Yusuflar Mahallesitnde katliamın de- 


vam ettiği 24 Aralık 
1978 Pazar günü sabahı 
Binbaşınmn emrindeki birliklerin Yürükselim Mahallesini o aramasının 


sebebi nedir? Mahallede herhangi bir suç unsuru bulunmadığına göre. bu arama hangi amaca hizmet etmiştir? 


Binbaşı Kemal Gündüz 


a) 29 Ekim 1978 tarihinde Edremit'ten K. 
Maraşa gelen Merkez Komutanı Binbaşı Kemal Gündüz, katliamın 
başladığı 23 Aralık 1978 
günü, sabah saat 8.30 sıralarında emrindeki askerlerle birlikte Yürükselm Mahallesine gelerek halkı evlerine sokmuştur. 
Askerin mahalleye gelmesini sevinçle karşılayan, subayları alkışlayan ve emirleri yerine getiren halk evlerine girdikten sonra, askeri birlik niçin mahalleyi terketmiştir? Bu terkten sonra, saldırganların zaten evlerine girmiş olan halkın bu durumundan yararlanarak, tepeden örtü ateşi açmaları ve sokaklara girerek evleri yakmaları rahatça mümkün olabilmiştir. Kemal Gündüz, bu durumda henüz Sergente- 


pe civannda bulunan kariyer ve askerleriyle birlikte saldırganları 


dağıtmak için herhangi bir teşebbüse geçmiş midir? 

b) Olaylardan sonra Binbaşı Kemal Gündüz, 
18 bin adet mermi harcadığını ifade ederek. 
“kıta yükümü harcadım” şeklinde beyanda bulunmuştur. Olaylar sırasında, askeri birliklern çok nadir olarak ateş ettikleri bilindigi- ne göre, bu rakam gerçeği yansıtmakta mıdır? 
Bu mermiler nasıl harcanmıştır? 

c) Nevşehir'den gelen bir jandarma komando 


yüzbaşısının tanık olduğu olayda, Binbaşı Kemal Gündüz Belediye arabasında yakalanan üç şüpheli şahsın serbest bırakılmasını o sağlamış mıdır? 

d) Binbaşı Kemal 
Gündüz İslahiye'den 


gelen birliğin komutanlarından Binbaşı Naci'nin gözaltına aldığı bir şahsın serbest bırakılmasını istemiş midir? 

##* 

Sorular bunlar. Bu konuda yetkililerin yürüteceği bir soruşturma. halkın tedirginliğini daha çabuk atmasına yol açacaktır. K. Maraş halkı içinde, barış ve kardeşlik günlerinin yakın bir zamanda gerçekleşmesi dileğiyle... 


BİR'DAKKADA DOLDU AVA TAZILAR ÇINGILAR ATIYOR KÖRPE KUZULAR 

BU MU ALNIMIZDA KANLILYAZILAR 

AH MARAŞ MARAŞ DA BU NASIL MARAŞ 


* 


KARDAŞI KOYMUŞLAR KARŞI BAYIRA KOLLARINI SERMİŞLER DE ÇAYIRA ASKERİYE GELE DE HALKI KAYIRA AH MARAŞ MARAŞ DA VAY KAHPE MARAŞ 


* 


MARAŞ MARAŞ DERLER DE BU NASIL MARAŞ AL KANLAR İÇİNDE CAN VEREN MARAS 

NE BİR ÖNDERİ VAR VE NE DE BİR BAŞ KANLARA BULANMIŞ VAY KAHPE MARAŞ 


* 


HEM ÖLDÜRÜLÜP HEM DE ÜSTÜ SOYULDU HANGİ DEVLETTE BÖYLE CANA KIYILDI ALTMIŞYEDİ VİLAYET ACI HABER DUYULDU VAY ZALİM MARAŞ DA BU NASIL MARAŞ 


* 


MARAŞIN DALLARI SALKIMDI SAÇAK YOBAZLAR SALDIRDI NEREYE KAÇAK GA VURUN ÜSTÜNE BÖYLE GİTMEZLER BİR ELİNDE BALTA BİRİNDE BIÇAK 


* 


AH MARAŞ MARAS DA BU NASIL MARAŞ AL KANLAR İÇİNDE CAN VEREN MARAŞ 


ELIF KAPAN adlı köylü kadın, yakınlarına yaktığı ağıdı gazetemize göndermiş 


PA 
HOŞÇAKALIN k ARAS KATLIAMINDASALDIRIY A UĞRAYANLARIN BÜYÜK BİR KISMINI DAHA SONRA KÖYLERDE BULMUŞTUK. SEHİRDEN KAÇIP, KÖYLERE GELMİŞLERDİ. BİZE EN BÜYÜK YARDIMI DA, OLAYLARIN CANLI TANIĞ! OLAN BU İNSANLAR YAPTI. DİZİMİZ, DEVAM ETTİĞİ SÜRECE KENDİMİZİ ONLARIN ARASINDA HİSSETTİK. SİMDİ AYRILIYORUZ ONLARDAN. HOŞÇA: KALIN MARAŞLILAR, HOŞÇA KALMAK, HALK İÇİNDE BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK GÜNLERİNİ HEP BİRLİKTE GETİREBİLMEK DİLEĞİYLE 


